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Vandaag wil ik u graag iets vertellen over het eerste van 
de serie schilderijen in deze veertigdagentijd. 
 
Het thema van deze serie is:  
Wat van waarde en betekenis voor ons is 
 
De Bijbelverzen die bij het schilderij van vandaag horen komen uit Lucas 4,1 : 
“Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de 
Geest naar de woestijn geleid,” 
En vers 14a: “Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea.”  
 
In het veertigdagenproject van dit jaar  zoeken we naar wat ons in het bijzonder raakt 
en aanspreekt in het geloof van Jezus.  
Wat van het geloof van Jezus is voor ons eigen geloof een belangrijke bron?  
 
Voor mij is dat: de leiding door Gods Geest. Enkele jaren geleden werd ik tijdens de 
bevestiging van een huwelijk  getroffen door een tekst uit de brief van Paulus aan de 
Galaten. In hoofdstuk 5, 25 stond:  
“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest 
ons wijst.”  
En dat is minder vanzelfsprekend dan het misschien lijkt. 
 
Voor het geloof van Jezus,  tijdens zijn leven hier op aarde, was de leiding en 
bezieling door de heilige Geest heel belangrijk. Toen Jezus door Johannes de Doper 
was gedoopt in de Jordaan en Hij aan het bidden was ging de hemel open en daalde 
de Geest in de gedaante  van een duif op Hem neer. (Lucas 3,21 en 22) 
 
Op mijn schilderij ziet u daarom een baan van licht uit de hemel en de Geest als een 
duif. De rode kleur naast de duif is een teken van de heilige Geest: het is de kleur 
van Pinksteren. 
 
Het onderste deel van het schilderij laat een weg zien, met een wegwijzer, in een 
verder vrij onherbergzaam landschap.  
 
 
 



 
Zoals we net lazen trok Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. 
Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid. 
 
 De wegwijzer op mijn schilderij geeft aan, dat de Geest Jezus - en ook ons - soms 
onverwachte en ongebaande wegen kan wijzen. 
Dan is er moed en vertrouwen voor nodig om die wegen toch te volgen. 
 
Als lied bij deze presentatie heb ik gekozen voor Lied 680 vers 1, 2 en 3  
“Kom heilige Geest, Gij vogel Gods 
daal neder waar Gij wordt verwacht” 
 
 Addy Kruijswijk-Niemantsverdriet 
 


