
MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE DIEMEN

KERKDIENSTEN
Kerkgebouw: De Ontmoeting,
Schoolstraat 10.
 
Zondag 6 juli 2025
Oec. viering St.P.B
10:30 uur: Ds. W.H. Brouwer
en M. Meirora
m.m.v. PeeBeekoor
 
Zondag 13 juli 2025
10:00 uur: Ds. Leon Rasser
Organist: Paul Germans
 
Zondag 20 juli 2025
10:00 uur: Ds. J.C.C. Dee 
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 27 juli 2025
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: Paul Germans
 
Zondag 3 augustus 2025
10:00 uur: drs. Elsa Aarsen –
Schiering
Organist: Toni Termeulen
 
Zondag 10 augustus 2025
10:00 uur: Ds. Gerard Ekelmans 
Organist: Jan v Veldhuizen
 
Zondag 17 augustus 2025
10:00 uur: Ds Peter Crom 
Organist: Linus Hesselink
 
Zondag 24 augustus 2025
10:00 uur: Ds. R.J. Bakker
Organist: George Germans
 
Zondag 31 augustus 2025
Viering Heilig Avondmaal
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 7 september 2025
10:00 uur: drs. Elsa Aarsen –
Schiering
Organist: Sjaak Groot jr.

AVONDMAALSMIJDING
 
Bij alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt en misschien ook in
ons eigen leven, kan het goed doen om steeds terug te keren naar de
woorden en symbolen van het christelijk geloof die ons iets van de be
tekenis van de liefde van god doen ervaren. Zo hecht ik er persoonlijk
om aan het einde en aan het begin van een seizoen het Avondmaal te
vieren, naast de andere diensten waarin dit gebeurt. Teruggaan naar
de kern van het geloof om van daaruit weer naar de wereld te kijken.
Misschien deelt u dit gevoel met mij, maar het kan ook zijn dat u moeite
heeft met het Avondmaal, of deze diensten zelfs liever overslaat. Daar
bestaat zelfs een begrip voor: ‘avondmaalsmijding’.  Dat begrip heeft
ook nog een tegengestelde: ‘lichtvaardig aangaan’.
Wie het begrip ‘avondmaalsmijding’ op internet googelt komt heel wat
artikelen en verwijzingen tegen over dit onderwerp dat vooral in ‘zware’
protestantse kerken nog altijd een rol speelt. Maar ook in andere kerken
bestaat er bij sommige mensen een zekere
schroom om deel te nemen aan het Avondmaal. Achtergrond van deze
schroom kan het gevoel zijn dat deelnemen aan het Avondmaal zoiets
is als het uitspreken van een geloofsbelijdenis: wie ook maar de gering
ste twijfel bij zichzelf bespeurt, kan het dan als onoprecht beschouwen
om deel te nemen. Daarnaast kan het zijn dat men zich ook in moreel
opzicht niet goed of heilig genoeg vindt. In de loop van de geschiedenis
heeft de kerk eraan meegewerkt om deze gevoelens te creëren en te
versterken. Het Avondmaal, ooit begonnen als een eenvoudige maaltijd
van Jezus en zijn leerlingen, werd steeds heiliger, en kwam steeds meer
in handen van de kerk: de kerk ging zichzelf als de gastheer beschouwen
en vergat dat zij zelf slechts genodigde is bij de maaltijd van de Heer.
Als gastheer meende zij dan ook zelf te kunnen bepalen wie er wel of
niet naar het Avondmaal mocht komen. Wie in deze sfeer is opgegroeid,
komt daar niet zo gemakkelijk meer van los. Toch is het altijd de moeite
waard om op een andere manier naar het Avondmaal te kijken. Al is
het maar via de omweg van een gedicht, zoals ‘Ontmoeting’ van J.W.
Schulte Nordholt. Het geeft op een bijzondere manier weer dat elk mens
zowel verrader als vriend van Christus kan zijn, en, als je er lang over
nadenkt, ook is. Toch worden we genodigd aan het Avondmaal. In die
onvolmaaktheid en kwetsbaarheid mogen we het brood en de wijn uit
zijn hand ontvangen, altijd weer opnieuw. Het is een teken van vergeving
en bemoediging: de vrede van Christus.
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VAN DAG TOT DAG IN JULI
 di.   1 Galaten 4:1-11            
 wo.  2 Galaten 4:12-20
 do.  3 Galaten 4:21-31
 vr.   4 Galaten 5:1-12
 za.   5 Galaten 5:13-26
 zo.   6 Galaten 6:1-10
 ma.  7 Galaten 6:11-18
 di.   8 Deuteronomium 19:1-10
 wo.  9 Deuteronomium 19:11-21
 do.10 Lucas 9:51-62
 vr. 11 Lucas 10:1-16
 za. 12 Lucas 10:17-24
 zo. 13 Lucas 10:25-37
 ma.14 Lucas 10:38-42
 di. 15 Deuteronomium 20:1-9
 wo.16 Deuteronomium 20:10-20
 do.17 Deuteronomium 21:1-9
 vr. 18 Kolossenzen 1:1-11
 za. 19 Kolossenzen 1:12-23
 zo. 20 Kolossenzen 1:24-2:5
 ma.21 Kolossenzen 2:6-15
 di. 22 Kolossenzen 2:16-3:4
 wo.23 Psalm 75
 do.24 Deuteronomium 23:2-15
 vr. 25 Deuteronomium 23:16-26
 za. 26 Psalm 28
 zo. 27 Lucas 11:1-13
 ma.28 Lucas 11:14-23
 di. 29 Lucas 11:24-28
 wo.30 Lucas 11:29-36
 do 31 Lucas 11:37-44

VAKANTIEPERIODE
Ds. Wim Brouwer is met vakantie
vanaf 28 juli 2025 tot en met 29
augustus 2025
Jan Elbers is met vakantie vanaf
26 juli 2025 tot en met 2 augustus
2025.
Voor pastorale vragen kunt u in die
periode terecht bij
mw. drs. Elsa Aarsen-Schiering
tel. 06 54 66 52 47 of bel onze scriba,
John Boogaard op telefoonnum
mer 020-600.20.75.
 
De kerkenraad

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 6 juli is er een oecumenische viering in Sint Petrus’ Banden,
die begint om 10.30 uur. (De Ontmoeting is dan gesloten). We lezen
over Jacobs droom te Betel uit Genesis 28 en uit het Evangelie volgens
Lucas het verhaal van de dochter van Jaïrus. In deze viering ga ik samen
voor met Maria Meinora en wordt er medewerking verleend door het
PeeBee Kinderkoor onder leiding van Marlies Zutt.
 
Op zondag 13 juli gaat ds. Leon Rasser voor en op zondag 20 juli ds.
J.C.C Dee uit Amersfoort. Voordat ik maandag 28 juli op vakantie ga,
ben ik op zondag 27 juli nog voorganger in een dienst waarin we uit
Genesis 32 zullen lezen over ‘Jacobs gevecht met de engel’.
 
Op zondag 3 augustus gaat drs. Elsa Aarsen - Schiering voor.
 
Op zondag 10 augustus wordt de dienst geleid door ds. Gerard Ekel
mans, die al eerder in de Ontmoeting was als ‘kandidaat’. Begin dit jaar
heeft hij zijn theologische studie met succes afgerond en dus gaat hij
nu voor als predikant.
 
Op zondag 17 augustus zal ds. Peter Crom voorgaan. Hij was van 1992
tot 1997 predikant bij de Gereformeerde Kerk in Diemen. Zijn naam is te
vinden op het predikantenbord in de kerkenraadskamer. Elders in deze
Binding vertelt hij hoe het sindsdien met hem gegaan is.
 
Op zondag 24 augustus is ds. R.J. Bakker voorganger in de dienst,
waarna ik de maand augustus weer hoop af te sluiten op zondag 31
augustus. In die dienst vieren we het Heilig Avondmaal en sluiten we de
serie over Genesis af met Genesis 35, 1-15. Jacob komt opnieuw in Betel,
waar God zijn naam verandert in ‘Israël’.
 
Op zondag 7 september gaat drs. Elsa Aarsen – Schiering voor, waarna
we op zondag 14 september het nieuwe seizoen beginnen met de
Startzondag.
 
ds. Wim Brouwer

             Ontmoeting
 
             Ben ik het, Heer, die Gij hier hebt genood
             om aan te zitten aan hetzelfde maal,
             om in te dopen in dezelfde schaal
             als uw verrader, vriend en lotgenoot?
 
             Uw liefde is zo diep, zo donkerrood,
             zo bitter en zo zoet is in de taal
             het oude, ondoorgrondelijke verhaal:
             ben ik het, Heer, die deel heb aan uw dood?
 
             Hoe schoon verschijnt Gij mij en ziet mij aan
             in zoveel wisselende beeltenissen,
             in woorden de mij ervan vergewissen
             hoezeer Gij met mijn leven zijt begaan.
             Ik hoef U niet te gissen, niet te missen,
             want Gij zijt binnen in mij opgestaan.
 
             J.W. Schulte Nordholt
 
ds. Wim Brouwer
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VAN DAG TOT DAG
AUGUSTUS
 vr.   1 Lucas 11:45-54
 za.   2 Lucas 12:1-12
 zo.   3 Lucas 12:13-21
 ma.   4 Lucas 12:22-32
 di.   5 Kolossenzen 3:5-17
 wo.   6 Kolossenzen 3:18-4:6
 do.   7 Kolossenzen 4:7-18
 vr.   8 Deuteronomium 24:1-9
 za.   9 Deuteronomium 26:12-19
 zo. 10 Lucas 12:33-40
 ma. 11 Lucas 12:41-48
 di. 12 Deuteronomium 25:1-10
 wo. 13 Deuteronomium 25:11-19
 do. 14 Deuteronomium 26:1-11
 vr. 15 Deuteronomium 26:12-19  
 za. 16 Psalm 54
 zo. 17 Lucas 12:49-59
 ma. 18 Lucas 13:1-9
 di. 19 Lucas 13:10-21
 wo. 20 Deuteronomium 27:1-13
 do. 21 Deuteronomium 27:14-26
 vr. 22 Psalm 55:1-16
 za. 23 Psalm 55:17-24
 zo. 24 Lucas 13:22-30
 ma. 25 Lucas 13:31-35
 di. 26 Deuteronomium 28:1-14
 wo. 27 Deuteronomium 28:15-29
 do. 28 Deuteronomium 28:30-44
 vr. 29 Deuteronomium 28:45-57
 za. 30 Deuteronomium 28:58-69
 zo. 31 Lucas 14:1-14

VANUIT DE KERKENRAAD 
In de kerkenraadsvergadering van juni 2025 werden de gebruikelijke
punten behandeld zoals terugblik op de kerkdiensten van mei en
vooruitblik op de diensten van juni 2025.
In mei was er op Hemelvaartsdag,29 mei  een oecumenische dienst die
begon om 10.30 uur in De Ontmoeting en voorafgaand was er vanaf
9.00 uur een korte wandeltocht met als startpunt kerkplein St. Petrus
Banden. In totaal 8 kerkgangers trotseerden het weer en gingen wan
delen en bij de dienst zelf waren ongeveer 25 kerkgangers.
Verder werd er opnieuw mondeling verslag gedaan van het derde
overleg van de werkgroep praktische zaken bestaande uit leden van
zowel onze gemeente als leden van de Evangelische Gemeente Diemen
omtrent de overgang van ons kerkgebouw per 1 januari 2026 aan de
EGD.
In het derde overleg hebben ze een proefopstelling bekeken hoe het
liturgisch centrum er vanaf 2026 eruit zou komen te zien in de kerkzaal.
De werkgroep was grotendeels positief over de nieuwe opstelling met
een paar kleine kanttekeningen.
Eenvoudig gezegd staan de liturgische elementen van de PG Diemen,
inclusief het doopvont aan de linkerkant van de tafel, gezien vanuit de
banken en de instrumenten van EGD aan de rechterkant van de tafel
op het podium. De avondmaalstafel blijft op dezelfde plek in het midden.
U zult t.z.t. de nieuwe opstelling kunnen aanschouwen als alles wat de
werkgroep praktische zaken heeft voorgesteld definitief is goedgekeurd
door beide kerkbesturen, wat pas in najaar 2025 zal gebeuren.

VANUIT DE GEMEENTE
Diverse gemeenteleden hebben de afgelopen periode tijdelijk in het
ziekenhuis gelegen voor operatie of fysieke klachten. Het betreft Hennie
Hinloopen-Herder, Anneke Sneekes en Jaap Donker. Gelukkig zijn ze alle
drie weer thuis om op te knappen en te revalideren.
Al langere tijd zijn er gemeenteleden die met fysieke en/of geestelijk
klachten kampen en hierdoor tijdelijk niet of niet meer naar de kerk
kunnen komen.
Wij zijn ze niet vergeten en wij vragen u dan ook om dagelijks tot God
te bidden voor hun gezondheid en welzijn.
Hopelijk kunnen ze toch, via de radio-uitzendingen op zondag, de
kerkdiensten meebeluisteren.

De jaarrekening 2024 van de kerk-  werd gepresen
teerd en toegelicht, nadat deze was gecontroleerd
door Nico Kruijswijk (broer van Martin) en Nico Kruijs
wijk (zoon van Martin Kruijswijk), waaruit bleek dat alle
inkomsten in 2024 hoger waren dan begroot en ook
de uitgaven minder waren dan begroot. Het verlies
bleef dan ook zeer beperkt over 2024. De kerkenraad
heeft de jaarrekening 2024, met dankzegging aan de
penningmeester, Hans Holleman, en boekhouder,
Jan Elbers goedgekeurd en hun decharge verleend.
Verderop in de Binding vindt u een wat uitgebreider
stuk over de jaarrekening 2024 van de kerk.
De stand van de vrijwillige bijdrage 2025 bedroeg per
1 juni 2025 een binnengekomen bedrag van € 30.524
bij een toegezegd bedrag van € 41.009;
 
Verder werden de overledenen en zieken binnen onze
gemeente besproken
 
 

Inzake de startweek kunt u alvast de volgende data
noteren:
zaterdag 13 september 2025: Open dag in kader
Monumentendag
zondag 14 september 2025: Startzondag met ds. Wim
Brouwer
zaterdag 20 september 2025: Open Dag in kader van
het thema Samen tegen Armoede in Nederland en
de wereld.
Dit alles nog onder voorbehoud omdat we druk zijn
om de plannen nader uit te werken; zie verder de
volgende uitgave van de Binding, voor September
2025.
 
De kerkenraad
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COLLECTEN
U wordt verzocht om zelf, na afloop van de dienst, uw
gaven te deponeren in de collectezakken die hangen
in het collecterek dat staat bij de uitgang van de
Schuilplaatszaal:
 
Zwarte collectezak is voor de kerk
Groene collectezak is voor de diaconie
Rode collectezak is voor de uitgangscollecte
 
Ook kunt u natuurlijk uw gaven blijven geven via uw
eigen bankrekening, zoals velen dat de afgelopen
maanden hebben gedaan en wat mooie opbreng
sten heeft opgeleverd voor zowel kerk als diaconie.
 
U stort geld op de rekeningen van de diaconie en/of
kerk o.v.v. ‘Gemiste collecten’.
De rekeningnummers vindt u op de achterzijde van
het blad Binding, maar vermeld ik ook hieronder:
 
NL54 INGB 0003935599 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Diemen 
NL71 INGB 0009517449 t.n.v. Kerk Protestantse Ge
meente Diemen
NL75 INGB 0004000599 t.n.v. Pastoraat Protestantse
Gemeente Diemen;(ook eigen jeugd)
 
De landelijke collecten voor de Diaconie in de
maanden  juli en augustus 2025 betreffen: 
Zomerzending, Cuba, op  10 augustus 2025;
De plaatselijke collecten voor de Diaconie in de
maanden juli en augustus 2025 betreffen:
Seniorenwerk op 27 juli 2025; Voedselbank Diemen
op 17 augustus 2025.
De landelijke collecten voor de kerk in de maanden
juli en augustus 2025 betreffen: 13 juli 2025 Missionair
Werk, Pionieren in Nederland, en Landelijk Pastoraat
op 31 augustus 2025.
De plaatselijke collecten voor kerk in de maanden juli
en augustus 2025 betreffen: Eigen Pastoraat op 20 juli
2025 en Onderhoud Gebouwen op 3 augustus 2025
en eigen Jeugd op 24 augustus 2025.
Jan Elbers

COLLECTEOPBRENGSTEN

Diaconie:   
Diaconie algemeen 235,90
Noodhulp Soedan   30,70
Zending Bangladesh   31,20
Kerk:  
Kerk Algemeen 305,40
Missionair Werk   33,35
Onderhoud Gebouwen   14,40
Eigen pastoraat   15,00

Voor de maand mei 2025 waren die opbrengsten als
volgt:

 
Alle gevers heel hartelijk dank!

VOORSTELLEN
Mijn naam is Peter Crom. Voor wie mij nog niet of niet
meer kent: van 1992 tot 1997 was ik predikant van de
Gereformeerde Kerk van Diemen en woonde ik met
Ineke en Alex in de pastorie naast de Bethlehemkerk,
Burgemeester van Tienenweg 20.
In deze tijd ontstond een hartelijke samenwerking met
de Hervormde Gemeente o.l.v. ds. Jan de Korte, werd
het gezamenlijke kerkblad 'Binding' geboren, en was
de gemeente rijk met drie organisten en drie koren:
het Bethlehem Kinderkoor, de Religion Singers en de
Cantorij.
Ons gezin heeft het in Diemen prima naar de zin
gehad en we hebben er vele goede herinneringen
aan.
In de zomer van 1997 vertrokken wij naar mijn tweede
gemeente, de Gereformeerde  Kerk van Gorredijk in
Friesland. De opdracht was om de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Gemeente aldaar samen te
voegen. Daar was een plan voor geschreven, maar
er waren nog geen gezamenlijke diensten of andere
gezamenlijke activiteiten geweest.
In 1998 kwam er in Gorredijk een nieuwe Hervormde
predikant, die weinig heil zag in samenwerking met
Gereformeerden en er alles aan deed om mij uit de
gemeente weg te werken. In 1999 hield ik het daar
voor gezien, en ben ik als interim predikant in vele
gemeenten werkzaam geweest o.a. in Heerenveen,
Leeuwarden, Buitenpost en Burgum.
Ik ben sinds 2010 lid geworden van de Evangelisch
Lutherse Gemeente Leeuwarden en ik ga naar de kerk
sinds 2023 in Zutphen.
 
Op 30 juni 2015 is mijn lieve Ineke in Drachten overle
den, na ruim een jaar te hebben geworsteld met
beenmergkanker. Op 5 april 2019 ben ik in Deventer
getrouwd met Leonie en tegenwoordig wonen wij in
het voormalig Huis van Bewaring te Almelo.
Alex is inmiddels getrouwd met Rebecca en heeft een
zoon (3) en een dochter (1).
 
Ik hoop zoveel mogelijk oude bekenden te kunnen
begroeten!
Met vriendelijke groet Peter Crom

ONTMOETING, BEZINNING EN INSPIRATIE
Ook in het afgelopen seizoen was er weer veel te
doen, in en rond de Ontmoeting. Naast activiteiten
waarbij het sociale aspect voorop staat, zoals Tafelen
in de Ontmoeting’ dat met de inzet van een aantal
trouwe vrijwilligers elke keer weer gerealiseerd wordt,
waren er weer verschillende mogelijkheden om wat
te leren en te ervaren en met elkaar in gesprek te gaan
over allerlei onderwerpen. Hieronder een korte terug
blik, waarbij we ook vast vooruitkijken.
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Themamiddagen
De laatste themamiddag in juni kon helaas niet
doorgaan omdat drs. Elsa Aarsen - Schiering onder
weg naar Diemen met autopech te maken kreeg. In
totaal hebben we in het afgelopen seizoen vijf thema
middagen kunnen realiseren; de zesde, die over
mythologie zou gaan, houdt u dus nog te goed.
In oktober begonnen we met een middag naar
aanleiding van de tweehonderdste geboortedag van
de Oostenrijkse componist Anton Bruckner. We luis
terden onder meer naar bijzondere voorbeelden van
zijn koormuziek, die over het algemeen wat minder
bekend zijn dan zijn symfonieën.
In november sprak drs. Elsa Aarsen – Schiering over
religieuze feestdagen, met bijzondere aandacht voor
‘kalenders’: Hoe kwam de christelijke jaartelling tot
stand, en waarin verschilt zij van bijvoorbeeld de Ro
meinse jaartelling in de oudheid.
In maart, in de veertigdagentijd, luisterden we naar
muziek die gemaakt is bij de tekst van het Stabat
Mater, een middeleeuws lied over Maria die weent bij
het kruis op Golgotha.
In april ging drs. Elsa Aarsen in op de betekenis van
het Heilig Jaar, dat zich eens in de 25 jaar voordoet,
waaronder in dit jaar. In Rome wordt daar op vele
manieren aandacht aan gegeven, onder meer door
het openen van een deur die anders altijd dichtge
metseld is, de ‘Porta Sancta’, met bronzen afbeeldin
gen uit het leven van Jezus.
In mei was er weer muziek: we hoorden over het leven
van Felix Mendelssohn – Bartholdy en luisterden naar
voorbeelden van zijn geestelijke muziek, zoals Psalm
42 en fragmenten uit de oratoria ‘Paulus’ en ‘Elias’, en
naar alles wat Mendelssohn nog gecomponeerd
heeft voor zijn derde oratorium ‘Christus’, dat helaas
onvoltooid gebleven is.
 
In het nieuwe seizoen beginnen we weer op donder
dagmiddag 9 oktober. Daarna volgen er meer the
mamiddagen op 13 november, 12 februari, 12 maart,
9 april en 7 mei, telkens van 15.00 – 16.30 uur. In de
Binding voor september volgt nadere informatie over
de onderwerpen.
 
Stapsteen
De deelnemers van de beide ‘stapsteen-groepen’ zijn
het afgelopen seizoen weer geregeld bij elkaar geko
men in de benedenruimte van de pastorie van de
Ontmoeting.
 
De naam ‘Stapsteen’ betekent dat je naar zo’n ge
spreksgroep komt om je even op te laden, om daarna
weer je levensweg verder te gaan: zoals met een
stapsteen in een beek, waar je je voet op zet om de
beek te kunnen oversteken en je weg te vervolgen.
Zo zouden we de hele kerk kunnen zien: als een plek
waar we steeds even verblijven om inspiratie en moed
te vinden voor ons leven.

Stapsteen I
Deze groep van circa 8 deelnemers heeft zich het
afgelopen seizoen vooral bezig gehouden met het
boek Job en één ochtend met Openbaring, het
laatste Bijbelboek. We zijn 5 keer bij elkaar gekomen,
steeds op een woensdagmorgen.
 
Stapsteen II
Stapsteen II telt 7 deelnemers en kwam 7 keer bij el
kaar. In deze groep hebben we uiteenlopende onder
werpen besproken. We begonnen met verhalen van
Abraham, in het bijzonder de verhalen van rond
Hagar en Ismaël, en Sara en Isaäk. Daarbij keken we
ook hoe deze verhalen in de Koran verteld worden.
Vervolgens lazen we ook fragmenten uit de Koran die
over Jezus (‘Isa’) gaan. Daarna lazen we gedichten
en verhalen van Rumi, een beroemde en diepzinnige
Perzische dichter uit de dertiende eeuw. We sloten het
seizoen af met een keuze van door onszelf ingebrach
te teksten en muziek.
 
De Schildersgroep
Eerder heeft u in de Binding al kunnen lezen over het
project van de schildersgroep, maar het is goed om
het nog eens te noemen aan het einde van dit sei
zoen. Als thema voor de veertigdagentijd en Pasen
was ‘de kruisweg’ gekozen. Een aantal van de ‘staties’
die bij deze kruisweg horen vormden de thema’s van
de verschillende schilderijen.
 
Tot aan Pinksteren hebben de schilderijen in de kerk
gehangen, opnieuw vakkundig bevestigd door Thijs
Jongman. Nu hangen ze in de Schuilplaatszaal, waar
u ze voorlopig ook nog kunt bewonderen. Daar zijn
eveneens de toelichtingen te vinden die door Wilfred
van der Wateren zijn gebundeld in een map. Corrie
Amsing hielp weer geweldig bij de coördinatie van
het hele project.
 
De Zilvergroep
De Zilvergroep, al jaren geleid door Els Nuisker, kwam
dit seizoen voor het laatst bijeen. Het was voor mij een
bijzondere ervaring om er enige tijd deel van te kun
nen uitmaken. Els Nuisker kijkt terug op ‘15 jaar Zilver
groep’:
 
In 2010 startten in El’sina bijeenkomsten voor ouderen.
Een plek waar naar aanleiding van een thema, dat
van te voren bekend was, gedachten en herinnerin
gen uitgewisseld werden. Een plaats voor verdriet en
voor plezier.
 
Iedereen kon meedoen, In het begin sloten veel
vrouwen zich aan. Maar ook Jaap Gerritsen, Jan
Groen en Wim Brouwer waren gewaardeerde leden.
Gedurende 15 jaren zijn wij maandelijks bij elkaar
geweest en bespraken wij wel 87 thema’s. Er ontstond
openheid en diepe verbinding.
Op 10 juni 2025 was de laatste keer. Met dankbaar
heid kijken wij terug.
 
Els Nuisker
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JAARREKENING 2024 KERK 
Onderstaand vindt u een verkorte versie van de uit
gaven en inkomsten over het jaar 2024 waarbij een
tekort is vastgesteld ad € 5.914.
Ondanks dit tekort kunnen we zeer tevreden zijn over
dit resultaat.
Alle inkomsten zijn in 2024 hoger uitgevallen dan
begroot. Verheugend daarbij is dat ook de vaste
vrijwillige bijdragen alsmede de opbrengst van de
collecten opnieuw hoger uitvielen dan begroot, on
danks teruglopende ledenaantal en kerkbezoekers.
Dank aan allen die onze kerkgemeenschap een
warm hart toedragen.
Verder waren de rente-inkomsten hoger omdat we in
2024 eindelijk weer een hoger rentepercentage kre
gen op onze spaartegoeden.
De uitgaven bleven ook lager dan begroot, mede
omdat op het gebied van Onderhoud kerkgebouw
alleen noodzakelijke kosten zijn gemaakt in verband
met verkoop van het kerkgebouw in 2026 aan onze
vaste huurder, EGD en de voorzieningpost, onder
houd op de balans haast niet is gebruikt.
Diezelfde EGD heeft in 2024 ook nog een aanzienlijke
bijdrage gestort van ruim € 6.000 inzake de hoge
energielasten over 2023 die niet waren meegenomen
in de jaarrekening 2023. Een meevaller dus waardoor
de energielasten over 2024 veel lager uitkwamen dan
begroot.
 
Wilt u een uitgebreidere versie van de jaarrekening
2024 ontvangen en daarbij ook de balans per 31
december 2024 met een vrij vermogen van bijna
€ 350.000 dan kunt u die aanvragen bij Jan Elbers,
mailadres elbej01@yahoo.com of tel. 6981130.
 
College van kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters

TUINBARBECUE ZATERDAG 5 JULI 2025
Het is de bedoeling om op zaterdag 5 juli a.s. weer
de traditionele Tuinbarbecue te houden in onze
kerktuin samen met leden van de Evangelische Ge
meente Diemen.
Op die middag worden er ook weer twee ronden
Bingo gespeeld en gaan we rond 18.00 uur beginnen
met de barbecue.
We starten die middag om 15.30 uur en u kunt zich
opgeven via de intekenlijst tegenover het buffet tot
en met zondag 29 juni a.s. of bel Jan Elbers.
De kosten voor de barbecue bedraagt € 12,50 per
persoon (kinderen tot 12 jaar gratis)
Koffie en thee gehele dag gratis en voor overige
drankjes betaalt u € 1,00 per consumptiebon (aan
bieding dit jaar 2 consumptiebonnen voor € 1,50) die
op de dag zelf verkrijgbaar zijn bij Jan Elbers.
Een bingovelletje kost € 0,50 per vel met mooie en
leuke prijzen en natuurlijk geleid door onze Bingomas
ter, Paul Germans.
Vrijwilligers van onze kerk en die van de EGD zullen
zorgdragen voor op- en afbouw en bemensing tijdens
die middag/avond.
Van harte aanbevolen en hopelijk is het die dag mooi
weer, maar anders kunnen we uitwijken naar de
Schuilplaatszaal. 
U kunt betalen door overschrijving bedrag op reke
ning van de kerk of op de dag zelf.
 
Commissie Fondsenwerving.

SEIZOEN 2025 - 2026
Van de bovengenoemde activiteiten hopen we in het
nieuwe seizoen de beide Stapsteen-groepen, de
schildersgroep en de themamiddagen voort te zet
ten. In de beide Stapsteen-groepen is plaats voor
nieuwe deelnemers. Vanwege het gesprek – iedereen
moet aan bod kunnen komen - willen we deze groe
pen niet te groot maken, maar er kunnen zeker nog
deelnemers bij. De gemiddelde leeftijd van de deel
nemers van Stapsteen I is hoger dan van Stapsteen
II, maar er zijn geen strikte leeftijdgrenzen. Voor infor
matie kunt u Els Nuisker of mij raadplegen.
 
Voor de thema-middagen bestaat geen maximum
aantal deelnemers en u hoeft zich hiervoor ook niet
op te geven. Als de Oudekerkzaal te klein is, wijken
we uit naar de Schuilplaatszaal; mogelijk kunnen we
volgend seizoen ook in de benedenruimte van de
pastorie samenkomen.
 
Maar voordat het zover is, wens ik u een mooie zomer!
 
ds. Wim Brouwer
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VAN DE DIACONIE
Collecte van 6 juli 2025
Stop kinderarbeid in de visserij
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en
jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is
verboden, maar de wet wordt te weinig gehand
haafd. In arme vissersplaatsen werken kinderen vaak
al op jonge leeftijd met hun ouders mee. Zeker als zij
niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi
voor handelaren, die hen soms tegen betaling en
onder valse beloften bij hun families weghalen.
Challenging Heights zet zich in om kinderen die onder
dwang in de visserij werken, te bevrijden, op te van
gen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil
men nieuwe uitbuiting voorkomen. Via kinderrechten
comité’s, kinderclubs en voorlichting aan traditionele
en religieuze leiders worden inwoners van vissers
plaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid schade
lijk en verboden is. En dat onderwijs de beste manier
is om uit de spiraal van armoede te komen. Gezags
dragers worden getraind om de wet te handhaven,
zodat mensen die kinderen aan het werk zetten ge
straft worden.
 
Collecte van 13 juli 2025
Collecte Missionair werk Protestantse Kerk - Online
kennisplatform over pionieren
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel
geëxperimenteerd met en geleefd over nieuwe vor
men van kerk-zijn. Via online modules over thema’s
als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’,
‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoeg
de waarde kunnen zijn?’ en “hoe bouwen we een
nieuwe gemeenschap met mensen van buiten de
kerk?’

wil de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis
en breed beschikbaar stellen voor pioniersplekken,
andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeen
ten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. De uitdagingen
van vandaag vragen om creativiteit, samenwerking
en moed om nieuwe stappen te zetten. Daarom is dit
een belangrijk collectedoel dat we van harte
aanbevelen! 
 
Collecte van 20 juli 2025
Eigen Pastoraat
 
Collecte van 27 juli 2025
Seniorenwerk
 
Collecte van 3 augustus 2025
Onderhoud Gebouwen 
 
Collecte van 10 augustus 2025
Cubaanse kerken bieden hoop 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort
aan voedsel, brandstof en elektra. Jongeren en goed
opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland.
Ouderen en zieken staan er alleen voor. De vrijheid
van Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt door
de overheid. Nu bloeien ze weer op in een tijd, waar
in de samenleving hen hard nodig heeft. Kerk in Actie
steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale
hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen
theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen vol
gen en praktische vaardigheden leren. Ze geven
hoop via bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van
zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen en
kwetsbaren in hu dagelijkse strijd om het bestaan.
 
Collecte van 17 augustus 2025
Voedselbank Diemen Collecte van 6 juli 2025
 
Collecte van 24 augustus 2025
Eigen Jeugd 
 
Collecte van 31 augustus 2025
Collecte Pastoraat Protestantse Kerk - Veilige plek
voor studenten
Prestatiedruk, twijfels of je wel op je plek bent, onze
kerheid over je toekomst, rouw, eenzaamheid – er
komt veel op studenten af. In deze kwetsbare fase van
het leven is het belangrijk dat er plekken zijn waar ze
gehoord worden. Het studentenpastoraat biedt zo’n
plek: veilig, open en zonder oordeel. Hier kunnen
studenten terecht met hun vragen over persoonlijke
ontwikkeling, zingeving en geloof. In de Protestantse
Kerk werken ruim 500 predikanten en geestelijk ver
zorgers op bijzondere plekken, zoals in het studenten
pastoraat. Op al deze plekken maken zij de kerk op
hun eigen manier zichtbaar, midden in de samenle
ving, naast mensen. Juist daarom is dit een waardevol
collectedoel dat we van harte aanbevelen: om stu
denten in deze vormende levensfase niet alleen te
laten zoeken, maar samen op weg te gaan. 

TAFELEN IN DE ONTMOETING
Op woensdag 18 juni
hebben we met ca 25
gasten genoten van
een maaltijd die be
stond uit een pasta met
saus en een stamppot
snijbonen met een ge
haktbal en een toetje.
Vooraf zoals gebruike

lijk een wijntje of fris met daarbij toastjes met franse
kaas en filet americain. Het was weer heerlijk.
 
Ik denk dat eenieder tevreden naar huis ging en dan
kijken we alweer uit naar de volgende keer die zal zijn
na de zomerperiode in de kerkelijke startweek. De
exacte datum is mij nog niet bekend. Te zijne tijd zal
er weer een intekenlijst klaarliggen en er zal een ver
melding in de Binding komen.
 
Ik wens u allen een fijne zomertijd en tot later/ziens.
 
Namens de groep “Tafelen in de Ontmoeting”.
Gert Sasbrink.
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