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KERKDIENSTEN
Kerkgebouw: De Ontmoeting,
Schoolstraat 10.
 
Zondag 1 juni 2025
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Linus Hesselink
 
Zondag 8 juni 2025
Pinksteren
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Paul Germans
 
Zondag 15 juni 2025
10:00 uur: Ds. Leon Rasser
Organist: Sjaak Groot jr
 
Zondag 22 juni 2025
Viering Heilig Avondmaal
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: George Germans
 
Zondag 29 juni 2025
10:00 uur: Ds. G. Molenaar 
Organist: Paul Germans
 
Zondag 6 juli 2025
Oecumenische Viering 
St. Petrus Banden
10:30 uur: Ds. W.H. Brouwer 
 

PAUS FRANCISCUS EN PAUS LEO XIV
Over een paus zijn de meningen altijd verdeeld. Ze zijn te progressief of
te conservatief, ze doen te weinig of teveel. Ze hebben teveel macht, of
te weinig. Zo was het ook met paus Franciscus. Toch sloeg de balans
wereldwijd door in zijn voordeel: zelden was een paus zo geliefd. Voor
zover hij kritiek kreeg kwam deze van twee kanten. Van hem verwachtten
sommigen veel verandering in de kerk, anderen waren daar bang voor.
In mijn studietijd werd veel aandacht gegeven aan de betekenis en de
gevolgen van het Tweede Vaticaanse Concilie uit de tijd rond het
pontificaat (1958 - 1963) van Johannes XXIII. Wat ik daarvan onder meer
onthouden heb, is dat veranderingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk
heel langzaam gaan en niet zo makkelijk zijn te realiseren, zelfs niet voor
een paus. Dat is niet zo verbazingwekkend als we bedenken dat het om
een wereldwijde organisatie gaat. Binnen één protestantse afsplitsing
in ons land kan men het al moeilijk eens worden, laat staan in ‘de we
reldkerk’. Maar ook leerde ik dat kleine verschuivingen in teksten die uit
het Vaticaan komen toch langdurige en structurele gevolgen kunnen
hebben.
 
Op veel gebieden binnen de kerk heeft Franciscus aanzetten gegeven
tot verbetering en hiervan een deel kunnen realiseren. Op het gebied
van het op orde brengen van de financiële organisatie van het Vaticaan
is hij ver gekomen, al zal hierin nog meer actie nodig zijn. Als zijn opvol
ger, Leo XIV, hiermee verder gaat én concreter vorm weet te geven aan
het bestrijden van het seksueel misbruik en de achterliggende oorzaken
ervan in de kerk zou Franciscus achteraf toch gezien kunnen worden als
de paus in wiens tijd een begin werd gemaakt met grote veranderingen.
Met de keuze van Leo XIV hebben de kardinalen in elk geval gekozen
voor een beleid in de lijn van paus Franciscus, waarbij de kerk niet haar
deuren sluit, maar verbonden blijft met de wereld. De door Franciscus
vaak herhaalde uitspraak “Bouw bruggen, geen muren” is een voor
waarde voor een levendige en sociaal bewogen kerk die midden in de
wereld staat. Dat is een uitspraak die protestanten zich kunnen aantrek
ken, want ook zij verschuilen zich graag achter de muren van hun ver
trouwde ‘kerk-zijn’.
 
Wat van paus Franciscus hopelijk in herinnering zal blijven is zijn sociale
bewogenheid, zijn vermogen om mensen nabij te zijn, zijn aandacht
voor de problemen rond natuur en klimaat, armoede en voor de onge
lijkheid in de wereld. Daarin sprak hij velen binnen en buiten zijn kerk
aan, en trok hij de aandacht van en kreeg waardering van veel protes
tanten. De toegenomen ‘populariteit’ van het pausschap heeft er
waarschijnlijk ook mee te maken dat we in deze tijd met veel dictatori
ale politieke leiders te maken hebben die vooral haat en geweld predi
ken: de houding van paus Franciscus eerder en van paus Leo XIV nu is
daarbij een verademing.
De macht van een paus in de wereld is beperkt: de roep van paus
Franciscus, inmiddels voortgezet door paus Leo XIV, om een einde te
maken aan het geweld in de wereld, blijft vooralsnog een roep uit de
woestijn. Maar juist in die machteloosheid zijn zij oprechte volgelingen
van Christus.
 
ds. Wim Brouwer
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VAN DAG TOT DAG IN JUNI
 zo.   1 Handelingen 17:16-34
 ma.   2 Handelingen 18:1-11
 di.   3 Handelingen 18:12-22
 wo.   4 Psalm 61
 do.   5 Johannes 7:1-13
 vr.   6 Johannes 7:14-24
 za.   7 Johannes 7:25-36
 zo.   8 Johannes 7:37-52
 ma.   9 Lucas 6:39-49
 di. 10 Lucas 7:1-10
 wo. 11 Lucas 7:11-17
 do. 12 Psalm 52
 vr. 13 Spreuken 8:1-21
 za. 14 Spreuken 8:22-36
 zo. 15 Johannes 2:23-3:13  
 ma. 16 Johannes 3:14-21
 di. 17 Johannes 3:22-36
 wo. 18 Galaten 1:1-12
 do. 19 Galaten 1:13-24
 vr. 20 Galaten 2:1-14
 za. 21 Galaten 2:15-21
 zo. 22 Galaten 3:1-14
 ma. 23 Galaten 3:15-29
 di. 24 Lucas 7:18-35
 wo. 25 Lucas 7:36-50
 do. 26 Lucas 8:1-15
 vr. 27 Lucas 8:16-21
 za. 28 Lucas 8:22-25
 zo. 29 Lucas 8:26-39
 ma. 30 Lucas 8:40-56

VANUIT DE GEMEENTE 
Op 8 mei jongstleden is op 72-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid
Piet Paulusma.
Piet heeft in de tijd van de Gereformeerde Kerk Diemen als vrijwilliger
meegeholpen met diverse activiteiten zoals het ophalen oud papier.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdag 15 mei
jl. in de aula van crematorium Westgaarde te Amsterdam.
Wij wensen zijn vrouw Arja, kinderen en kleinkind alsmede overige fami
lie en bekenden heel veel sterkte en Gods troost toe bij het verwerken
van dit verlies.
Piet Paulusma is bijgeschreven in het boek van overledenen van onze
gemeente.
 
Ook in de afgelopen periode hebben we te maken gehad met gemeen
teleden die lichamelijke en/of geestelijke klachten hebben.
Wij wensen hen heel veel sterkte en hopelijk voorspoedig herstel toe en
moge we dagelijks voor hen bidden.
Verder is de man van onze gastpredikante ds. Margrietha Reinders
ernstig ziek en heeft zij tijdelijk grotendeels haar werkzaamheden moeten
neerleggen om haar man te ondersteunen.
Als u een kaartje ter bemoediging en kracht wilt sturen dan is dit het
adres: Fam. M. Kruijswijk, Zacharias Jansestraat 48, 2 hoog, 1092 CN
Amsterdam.

BIJ DE DIENSTEN
Donderdag 29 mei was het Hemelvaartsdag. Elsa Aarsen - Schiering
schrijft hierover: Een christelijke feestdag die best lastig uit te leggen is.
Het is de voorlaatste van de feesten in het kerkelijk jaar.
Vroeger werd in sommige kerken het kruis dat in de kerk te zien was
omhoog getakeld om duidelijk te maken wat hemelvaart zo ongeveer
inhield. Jezus wordt in de hemel opgenomen om weer te zitten aan de
rechterhand van de Vader. Wat zien de leerlingen gebeuren en hoe
reageren ze daarop? Ze sluiten zichzelf op in hun huis, bang omdat ze
nog niet weten hoe ze nu verder moeten. Een spannend verhaal om te
vertellen en hoe gaan wij daar mee om? Wat in ieder geval achterblijft
zijn de voetsporen van Jezus! Zo zien we het op een oud plaatje uit een
missaal:

 
Hierna volgt op zondag 8 juni alleen nog Pinksteren, - de uitstor
ting van de Heilige Geest. De ‘kracht’ die de leerlingen nodig
hebben om hun werk in de wereld te gaan doen.”
In deze dienst gaat drs. Elsa Aarsen - Schiering voor.
 
Op zondag 15 juni gaat ds. Leon Rasser voor in de dienst.
 
Op zondag 22 juni vieren we het Heilig Avondmaal.  Nadat we
de lezingen uit Genesis onderbroken hebben vanwege de veer
tigdagentijd en Paastijd, keren we nu weer terug naar dit bijzon
dere boek door een verhaal over Jacob te lezen waaraan we nog
niet waren toegekomen: Jacobs droom te Betel uit Genesis 28.
 

Op zondag 29 juni gaat ds. Gerbrand Molenaar uit Amsterdam – Watergraafsmeer voor.
 
Op zondag 6 juli is er een oecumenische viering in Sint Petrus’ Banden, die begint om 10.30 uur. (De Ont
moeting is dan gesloten).
 
ds. Wim Brouwer
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VANUIT DE KERKENRAAD 
In de kerkenraadsvergadering van mei 2025 werden
de gebruikelijke punten behandeld zoals een terug
blik op de kerkdiensten van april en een vooruitblik
op de diensten van mei 2025.
 
April stond in het teken van de veertigdagentijd met
als afsluiting de paasdienst op 20 april, waaraan het
koor The Revivals uit Almere haar medewerking ver
leende. We kunnen terugkijken naar goed bezochte
kerkdiensten en prachtige schilderijen. Dank aan
allen die hieraan hebben bijgedragen.
 
In mei is er op Hemelvaartsdag 29 mei een oecume
nische dienst die begint om 10.30 uur in De Ontmoe
ting en vooraf is er vanaf 09.00 uur een korte wandel
tocht met als startpunt het kerkplein van St. Petrus
Banden.
 
Verder werd er mondeling verslag gedaan van het
tweede overleg van de werkgroep praktische zaken
bestaande uit leden van zowel onze gemeente als
leden van de Evangelische Gemeente Diemen om
trent de overgang van ons kerkgebouw per 1 janua
ri 2026 aan de EGD.
In het tweede overleg kwamen voornamelijk punten
aan de orde die te maken hebben met de indeling
van liturgisch centrum en het onderhoud van het
kerkgebouw.
Verheugend was te melden dat een onafhankelijk
bureau, in opdracht van EGD, een onderzoek heeft
ingesteld naar de staat van onderhoud van het
kerkgebouw en dat dit in vergelijking met andere
kerkgebouwen goed is onderhouden. Hulde aan met
name Sjaak Groot sr. en anderen van onze gemeen
te die dit jarenlang hebben gedaan.
Omtrent de waarborging van de radio-uitzendingen,
zondag tussen 10.00 uur en 12.00 uur, zullen Sjaak
Groot jr. en Mark Manden van de EGD samen met
Nico Kruijswijk hierover afspraken maken.
 
Verder was er ook verheugend nieuws dat onze
voorzitter van de kerkenraad Jan Elbers, uit handen
van burgemeester Eric Boog, een koninklijke onder
scheiding mocht ontvangen voor zijn bijna 50 jaar
vrijwilliger-zijn, eerst bij de Nederlands Hervormde Kerk
Diemen en later binnen de Protestantse Gemeente
Diemen in diverse functies beginnend in oktober 1977
als jeugdouderling. Tevens ook voor zijn jarenlange
inzet als vrijwilliger bij volleybalvereniging Smas
hing'72 te Diemen en daarnaast ook, samen met zijn
vrouw, als mantelzorger van een echtpaar in Diemen.
Jan is nu benoemd als lid van de orde van Oranje-
Nassau.
 
De jaarrekening 2024 van de diaconie werd gepre
senteerd, nadat deze was gecontroleerd door Nico
Kruijswijk en Klaas de Vries, waaruit bleek dat bijna
alle inkomsten zijn besteed aan landelijke en plaat
selijke diaconale collecten, noodhulp en giften aan
instellingen. De kerkenraad heeft de jaarrekening

2024, met dankzegging aan de penningmeester, Gert
Sasbrink, goedgekeurd en hem decharge verleend.
De stand van de vrijwillige bijdrage 2025 bedroeg per
1 mei 2025 een binnengekomen bedrag van € 27.289
bij een toegezegd bedrag van € 41.009;
Tevens zal er in 2025 nog schilderwerk buiten worden
verricht aan het kerkgebouw en nemen Els en Fred
Nuisker per 1 juli 2025 definitief afscheid als ‘oppas
sers’ en gebruiker van onze voormalige pastorie.
 
Verder werden de zieken binnen onze gemeente
besproken en is het de bedoeling dat er een verga
dering komt met alle nog aanwezige contactperso
nen binnen onze gemeente om te kijken hoe wij, nu
het aantal contactpersonen ook steeds minder
wordt, in de nabije toekomst het pastoraat levend
kunnen houden. Deze vergadering zal worden ge
houden in de startweek en wel op dinsdagavond 16
september 2025 om 19.30 uur in De Ontmoeting.
Uitnodigingen hiervoor zullen t.z.t. apart worden ver
zonden.
 
Inzake die startweek kunt u alvast de volgende data
noteren:
 
Zaterdag 13 september 2025 Open dag in kader
Monumentendag
Zondag 14 september 2025 Startzondag met ds. Wim
Brouwer
Zaterdag 20 september 2025 Open Dag in kader van
Armoede in Nederland en de wereld.
 
Dit alles nog onder voorbehoud; zie verder in de ko
mende uitgaven van de Binding.
 
De kerkenraad
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BINGOMIDDAG en TUINBARBECUE ZATER
DAG 5 JULI 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks een kleine opkomst van in totaal 26 perso
nen en 2 kinderen kunnen we opnieuw spreken van
een geslaagde bingomiddag met lekkere hapjes op
zaterdag 10 mei.
Iedere deelnemer ging met een prijsje naar huis en
de netto opbrengst van deze middag was € 131,10.
 
Tuinbarbecue:
Het is de bedoeling om op zaterdag 5 juli weer de
traditionele tuinbarbecue te houden in onze kerktuin,
samen met leden van de Evangelische Gemeente
Diemen.
Op die middag worden er ook weer twee ronden
bingo gespeeld en gaan we rond 18.00 uur beginnen
met de barbecue.
We starten die middag om 15.30 uur en u kunt zich
opgeven via de intekenlijst tegenover het buffet tot
en met zondag 29 juni, of bel Jan Elbers.
De kosten voor de barbecue bedraagt € 12,50 per
persoon (kinderen tot 12 jaar gratis)
Koffie en thee gehele dag gratis en voor overige
drankjes betaalt u € 1,00 per consumptiebon (aan
bieding: dit jaar 2 consumptiebonnen voor € 1,50),
die op de dag zelf verkrijgbaar zijn bij Jan Elbers.
Een bingovelletje kost € 0,50 per vel met mooie en
leuke prijzen en natuurlijk geleid door onze bingomas
ter, Paul Germans.
Vrijwilligers van onze kerk en die van de EGD zullen
zorgdragen voor op-en afbouw en bemensing tijdens
die middag/avond.
Van harte aanbevolen en hopelijk is het die dag mooi
weer, maar anders kunnen we uitwijken naar de
Schuilplaatszaal. 
 
U kunt het bedrag van € 12,50 betalen door overschrij
ving op rekening van de kerk, of ter plaatse op de
dag zelf.
 
Commissie Fondsenwerving.

COLLECTEN
U wordt verzocht om zelf, na afloop van de dienst, uw
gaven te deponeren in de collectezakken die hangen
in het collecterek dat staat bij de uitgang van de
Schuilplaatszaal:
 
Zwarte collectezak is voor de kerk
Groene collectezak is voor de diaconie
Rode collectezak is voor de uitgangscollecte
 
Ook kunt u natuurlijk uw gaven blijven geven via uw
eigen bankrekening, zoals velen dat de afgelopen
maanden hebben gedaan en wat mooie opbreng
sten heeft opgeleverd voor zowel kerk als diaconie.
 
U stort geld op de rekeningen van de diaconie en/of
kerk o.v.v. ‘Gemiste collecten’.
De rekeningnummers vindt u op de achterzijde van
het blad Binding, maar vermeld ik ook hieronder:
 
NL54 INGB 0003935599 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Diemen 
NL71 INGB 0009517449 t.n.v. Kerk Protestantse Ge
meente Diemen
NL75 INGB 0004000599 t.n.v. Pastoraat Protestantse
Gemeente Diemen;(ook eigen jeugd)
 
De landelijke collecten voor de Diaconie in de maand
juni 2025 betreffen: Zending, Myanmar, op 8 juni 2025;
Binnenlands diaconaat, Geef vluchtelingen een
thuis, op 22 juni 2025 en Werelddiaconaat, Moldavië
op 29 juni 2025.
De plaatselijke collecten voor kerk in de maand juni
2025 betreft: Eigen Pastoraat op 1 juni 2025 en Eigen
Jeugd op 15 juni 2025.
 
Jan Elbers

COLLECTEOPBRENGSTEN

Diaconie:   
Diaconie algemeen 223,40
Noodhulp Oekraïne  149,50
Zending Golfstaten   31,01
Seniorenwerk   14,75
Kerk:  
Kerk Algemeen 377,70
Missionair Werk   22,70
Onderhoud Gebouwen   25,75
Eigen pastoraat 750,00 *

Voor de maand april 2025 waren die opbrengsten als
volgt:

 
* gift gemeentelid als dank voor de aardige attenties.
Inmiddels hebben wij vernomen dat dit       gemeen
telid, nadat zij nog niet zo lang in Diemen woonde, is
overleden.
 
Alle gevers heel hartelijk dank!
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ALZHEIMER CAFÉ 
Dementie en Brainstraining op de
Dansvloer
Beweging, dansen en muziek heb
ben een positieve invloed op mensen
met dementie. Dansen verbetert de
balans en coördinatie, vermindert
angst en depressie, en muziek helpt
bij het verbeteren van de stemming

en cognitieve functies.
Floortje Rous van Dance Connects zal ons deze avond
laten ervaren hoe iedereen, ongeacht leeftijd of
conditie, kan genieten van dansen en muziek. Speci
aal voor ouderen met verminderde mobiliteit heeft
Dance Connects Slow Flow ontwikkeld. Tijdens Slow
Flow kun je dansen vanuit de (rol)stoel, zowel staand
als zittend, op een actieve of meer ontvangende
manier. Floortje Rous, oprichter van Dance Connects,
benadrukt: “Onze deelnemers laten mij zien dat je niet
bang hoeft te zijn om ouder te worden, zolang je blijft
bewegen, fysiek en mentaal.”
 
Datum:  Donderdag 12 juni
Plaats:   Grand Café Frankendael, Middenweg 116
Tijd:        De deur opent op 19.30, we starten om
               20:00 uur en om 21:30 uur sluiten we af.
Toegang: Gratis, inclusief koffie of thee bij
                  binnenkomst
 
Contact: Femke Schuiling van Dynamo
Tel.: 06 38 77 75 78 of
e-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
Ook kunt u voor informatie terecht bij ds. Wim Brouwer.

VRIJWILLIGERSMIDDAG
Traditioneel wil ons college alle vrijwilligers binnen
onze gemeente, maar ook degenen daarbuiten,
zoals medewerkers van de EGD en de liturgische
schildersgroep, bedanken voor hun inzet in het afge
lopen seizoen, om onze kerkgemeenschap, en wat
daarbij allemaal hoort, in stand te houden.
We doen dat op zaterdag 14 juni tussen 14.00 uur
en 17.00 uur
U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur die middag
voor een hapje en een drankje in kerkgebouw De
Ontmoeting.
 

College van kerkrentmeesters.

TAFELEN IN DE ONTMOETING
Afgelopen 14 mei waren
we bijeen om met el
kaar aan tafel te gaan.
We hebben genoten
van een drankje voor
af, een maaltijd met
Vlinderpasta en met
een Aspergeschotel,
en een toetje en koffie

toe.  
De eerstvolgende keer zal zijn op woensdag 18 juni
2025. We hebben er weer zin in en we hopen U ook.  
Zoals gebruikelijk starten we zo rond 17.00 uur met
een drankje en een hapje en de kosten zijn nog steeds
€ 5,-. 
Begin juni zal de intekenlijst weer klaarliggen op één
van de statafels voor het buffet. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de lijst in te
vullen, dan kunt u mij bellen voor zondag 15 juni. 
 
Hartelijke groet namens Tafelen in de Ontmoeting: 
 
Gert Sasbrink telf. 06 15 36 24 40 

ONTMOETING, BEZINNING EN INSPIRATIE
Themamiddag: donderdag 12 juni, 15.00 – 16.30
uur
 
Op 12 juni hoop ik met u samen het te hebben over
mythologie.
Het is een geheel van voornamelijk verhalen van en
over een bepaalde cultuur.
Vragen die aan bod komen zijn vragen over de oor
sprong van de mens, de wereld en alles wat er om
ons heen gebeurt.
Mythen zijn ook filosofische reflecties over waarden
en normen die in een bepaalde historische context
gezet worden.
Mythologie zie je terug in verhalen, literatuur, religie,
beeldende kunst en muziek. Alle culturen hebben in
de loop van de tijd hun eigen mythen ontwikkeld. Het
zijn verhalen met een sterk symbolisch karakter om
de waarheid vorm te geven.
Kom luisteren op 12 juni om 15.00 uur in de Ontmoe
ting en hoor hoe bepaalde mythen ook tot ons dage
lijks leven behoren!
 
Plaats: De Ontmoeting, Schoolstraat 8
Datum: Donderdag 12 juni, 15.00 – 16.30 uur
Leiding: drs. Elsa Aarsen - Schiering

BEDANKT
Hierbij wil ik een ieder die mij op enige wijze heeft
gefeliciteerd met mijn koninklijke onderscheiding heel
hartelijk dankzeggen.
Het was voor mij een complete verrassing en dank
baar dat ik deze onderscheiding heb mogen ontvan
gen. Ik hoop het nog enige jaren, mits mijn gezond
heid het toelaat, met plezier vol te houden.
 
Jan Elbers
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Unieke cursus in de provincie Noord -
Holland
De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
wordt vanaf eind augustus voor de derde keer aan
geboden in Amstelveen na zich eerst ca 35 jaar in
Amsterdam te hebben afgespeeld. Oorspronkelijk
gestart binnen de Protestantse Kerk Nederland draait
de cursus nu negen jaar zelfstandig. De cursus kent
12 verschillende vakken en vindt gedurende 8 maan
den (eind aug. – eind april) elke dinsdagmorgen van
10.00 – 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen,
Augustinuspark 1.
De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te
volgen. Aan de orde komen vakken als Oude en
Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis,
Pastoraat, Diaconaat en zes andere vakken waaron
der Jodendom en Wereldgodsdiensten. De cursus
wordt gegeven door gekwalificeerde docenten en
predikanten. De cursus staat open voor iedereen die
belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toe
latingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lid
maatschap van een kerkgenootschap. De relatief
lage kosten voor de cursus (€ 350, dat is € 5,50 euro
per les van 75 minuten) zijn te danken aan het feit dat
de betrokken docenten genoegen nemen met een
bescheiden vergoeding voor hun bijdrage en aan de
relatief lage zaalhuur in Amstelveen.  Voor meer infor
matie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of naar de
TVG-secretaris (e-mail: tvg.amsterdam@outlook.
com). Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studie
gids toegestuurd.

BELUISTEREN KERKDIENSTEN VIA STUDIO
DMN EN UITZENDING GEMIST
Heeft u problemen om uw radio op de juiste zender
te zetten voor onze zondagse digitale kerkdiensten of
werkt uw radio niet meer omdat het analoog is en
thans alleen digitaal te beluisteren is dan kunt u de
hulp inroepen van Hans Holleman en/of Martijn Groot
die zich bereid hebben verklaard om u hiermee te
helpen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer
van de kerk, dat op de achterzijde van het blad Bin
ding staat.
 
Gebleken is dat u de kerkdiensten via Studio DMN ook
nog kunt beluisteren als u op een zondag niet in de
gelegenheid was om de kerkdienst te volgen.
Dit kan alleen als u in bezit bent van laptop, i pad en/
of computer.
U gaat dan naar www.studiodmn.nl en klikt op uitzen
ding gemist.
Daarna klikt u op zondag en vervolgens scrolt u naar
‘oecumenische dienst’, zo wordt onze kerkdienst
vermeld, van een bepaalde zondag. De dienst is dan
te beluisteren in twee delen t.w. van 10.00 uur tot 11.00
uur incl. nieuwsbericht van die zondag en deel 2
vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur.
De dienst van zondagmorgen is 's middags al te be
luisteren via uitzending gemist.
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VAN DE DIACONIE
Collecte van 1 juni 2025
Eigen Pastoraat 
 
 
Collecte van 8 juni 2025
Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren
en aardbevingsslachtoffers

Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021
plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige
voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog
eens getroffen door een zware aardbeving. Veel
kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld
getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt
is in Myanmar een groot taboe.
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk-
en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jon
geren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze
getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan
slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken
stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht
te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun
kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken
Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar.
 
Collecte van 15 juni 2025
Eigen Jeugd 
 
 
Collecte van 22 juni 2025
Binnenlands diaconaat

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk.
Of je nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant
bent of helemaal niet over papieren beschikt, je be
landt in lange procedures en uitzicht op een betere
toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen
met diverse (kerkelijke) initiatieven die deze mensen
helpen met informatie, advies en scholing om hun
zelfredzaamheid te stimuleren.
 

Collecte van 29 juni 2025
Werelddiaconaat
 

 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze ge
volgen voor de samenleving. In sommige dorpen
wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar
te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame oude
ren. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en
bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
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