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KERKDIENSTEN
Kerkgebouw: De Ontmoeting,
Schoolstraat 10.
 
Zondag 3 november 2024
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Paul Germans
 
Zondag 10 november 2024
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 17 november 2024
10:00 uur: Ds. Margrietha Reinders 
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 24 november 2024
Voleindingszondag
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer 
Organist: George Germans
 
Zondag 1 december 2024
1e advent
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering 
Organist: Toni Termeulen

EEN THUIS VINDEN
Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
 
Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
 
Psalm 84: 2 - 5
 
 
Eén van de opvallendste dingen in psalm 84 is de vermelding van de
mus en de zwaluw. Daar moeten we straks even bij stilstaan, wat dat
betekent.
 
Psalm 84 gaat over de tempel. Dat het goed is om daar te zijn. Dat
mensen er op adem komen. Dat ze er hun zorgen en verdriet kwijt
kunnen. Dat ze kracht kunnen vinden door te bidden en God te loven.
Het is duidelijk dat de dichter spreekt vanuit eigen ervaring. Hij moet
vaak in die tempel geweest zijn. Hij heeft die tempel als lieflijk ervaren
en hij vindt er de moed en de kracht die hij voor zijn leven nodig heeft.
Dat hij de tempel lieflijk noemt is bijzonder. We zouden verwachten dat
hij het zou hebben over de grootte en de schoonheid van het gebouw.
Tempels in het Midden-Oosten moesten vaak uitdrukking geven aan de
macht van de goden. Hoe groter, hoe beter. Liefst met veel goud en
indrukwekkende beelden. Zoals steden nu indruk proberen te maken
met het bouwen van hoge kantoorgebouwen, deed men dat vroeger
door middel van indrukwekkende tempels. Het verschil met de gewone
huizen waar mensen in woonden kon niet groot genoeg zijn.
Hoewel de eerste tempel in Jeruzalem minder groots was dan veel
tempels van andere volken, was het toch een indrukwekkend gebouw.
Maar dat is niet wat de dichter er bijzonder aan vindt. De tempel bevalt
hem omdat die plek hem het gevoel geeft dat hij er thuis is. Het geeft
hem vertrouwen om daar te zijn. Hij hoort er de psalmen zingen, hij
spreekt er mensen die van alle kanten komen en met wie hij zijn hoop
en geloof kan delen. Hij wordt er bepaald bij de liefde van God die voor
zijn leven zo belangrijk is.
De dichter is iemand die goed om zich heen kijkt en oog heeft voor
kleine dingen. Hij wijst niet op de pracht van het gebouw. Wat hij ziet is
dat er vogels vliegen en dat die nestelen tussen de stenen van het ge
bouw.
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VAN DAG TOT DAG IN
NOVEMBER
 vr.   1 Psalm 138
 za.   2 Psalm 34
 zo.   3 Marcus 12:13-27
 ma.   4 Prediker 7:1-14
 di.   5 Prediker 7:15-29
 wo.   6 Prediker 8:1-17
 do.   7 Prediker 9:1-12
 vr.   8 Psalm 133
 za.   9 Leviticus 19:1-18
 zo. 10 Marcus 12:28-37
 ma. 11 Prediker 9:13–10:7
 di. 12 Prediker 10:8-20
 wo. 13 Prediker 11:1-10
 do. 14 Prediker 12:1-14
 vr. 15 Zacharia 9:1-8
 za. 16 Zacharia 9:9-17
 zo. 17 Marcus 12:38–13:2
 ma. 18 Zacharia 10:1-12
 di. 19 Zacharia 11:1-9
 wo. 20 Zacharia 11:10-17
 do. 21 Psalm 69:1-19
 vr. 22 Psalm 69:20-37
 za. 23 Marcus 13:3-13
 zo. 24 Marcus 13:14-27
 ma. 25 Marcus 13:28-37
 di. 26 Psalm 74
 wo. 27 Zacharia 12:1-8
 do. 28 Zacharia 12:9–13:1     
 vr. 29 Zacharia 13:2-9
 za. 30 Psalm 17

Misschien waren er mensen die dat niet prettig vonden. Vogelnesten in
het huis van God, dat hoort toch niet? Maar de dichter vindt het
prachtig. Zelfs de vogels voelen zich hier thuis, beseft hij. De mus en de
zwaluw vinden het een veilige plek om te nestelen en hun jongen groot
te brengen. De hele schepping is welkom in deze tempel.
 
De tempel van psalm 84 bestaat niet meer en van de tempel die later
gebouwd werd is nu alleen nog maar een muur over, de Klaagmuur.
Gebouwen komen en gaan, ook tempels ontkomen daar niet aan: ze
zijn niet voor de eeuwigheid. Maar gelukkig kunnen andere plekken
mensen het gevoel geven dat de tempel toen aan de psalmdichter gaf.
Het gevoel van thuis te zijn. Het gevoel van leven in vrede met jezelf, met
de ander en met God. Het gevoel van eenheid met de natuur. Elk mens
zal het weer anders benoemen, maar elk mens kan zich een plek
voorstellen waar hij of zij zich thuis voelt. Dat kan een kerk zijn, maar ook
een andere ruimte, of op een strand of in een bos.
 
Eigenlijk zou de hele wereld huis van God moeten zijn. Zoals in het visioen
van Johannes in het boek Openbaring als hij ziet dat God bij de mensen
op aarde woont. Maar voor alsnog ziet die wereld er niet erg gastvrij
voor God uit. Toch kan ieder mens eraan bijdragen om die wereld een
beetje meer gastvrij te maken. Dat begint ermee dat we de wereld gaan
zien als een huis van God. Dan worden we ons ervan bewust dat wij zelf
gast zijn op deze aarde en dat we ons als gasten hebben te gedragen.
De gastvrijheid van God die wij ontvangen, kunnen wij dan doorgeven
aan elkaar: we kunnen anderen de ervaring geven dat hij of zij hier thuis
is. We zien dan ook in dat we als gast op deze aarde het huis moeten
respecteren door het goed te onderhouden en door er blij om te zijn als
zelfs de mus en de zwaluw zich er thuis voelen.
 
ds. Wim Brouwer

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 3 november gaat ds. Elsa Aarsen Schiering voor in de dienst.
 
Op zondag 10 november gaan we verder met de verhalen over Abra
ham en lezen we in Genesis 18 over een bezoek van drie mannen aan
Abraham. Daarbij wordt eerst aan Abraham en Sara opnieuw een zoon
beloofd. Daarna, als de mannen weer weggaan, vertelt God aan
Abraham dat hij overweegt om Sodom en Gomorra te verwoesten. We
verdiepen ons in de vraag wat het eerste met het tweede te maken
heeft, en wat dat dan weer met ons leven hier en nu te maken heeft.
Tijdens deze dienst is er ook kinderkerk.
 
Op zondag 17 november gaat ds. Margrietha Reinders voor in de dienst.
 
Op zondag 24 november gedenken wij de gemeenteleden die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Naaste familieleden en vrienden
van de overledenen krijgen een uitnodiging voor deze dienst waarin zij
een kaars kunnen aansteken ter nagedachtenis van hun dierbaren.
Indien er niemand van de naaste familie of vrienden aanwezig is zal dit
gebeuren door de ouderling van dienst of iemand uit de gemeente. De
dienst wordt geleid door ds. Wim Brouwer; organist is George Germans.
De dienst is evenals de andere diensten ook te beluisteren via Studio
DMN en internet.
 
Op zondag 1 december begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste
zondag van Advent. Elsa Aarsen – Schiering gaat voor in deze dienst.
 
ds. Wim Brouwer
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IN MEMORIAM: TINY GROOT 
Wie Tiny Groot zegt, noemt meteen dit kerkgebouw.
Wie dit kerkgebouw zegt noemt meteen de naam van
Tiny Groot.
Dit is kort maar krachtig waaruit het kerkelijk leven van
Tiny Groot bestond.
Tiny is gedoopt in dit kerkgebouw, heeft belijdenis
gedaan in dit kerkgebouw, is getrouwd met haar man
Sjaak vanuit dit kerkgebouw en ook haar zoon Sjaak
alsmede haar kleinkinderen en schoondochter zijn
onlosmakelijk verbonden met dit kerkgebouw.
Geloof Hoop en Liefde zijn veel gebruikte woorden in
dit kerkgebouw tijdens de zondagse diensten en die
zijn allemaal van toepassing op Tiny.
Geloof omdat zij haar gehele leven een zeer gelovig
mens was, trouwe en vaste kerkganger.
Hoop omdat zij ondanks de tegenslagen in haar
leven, en met name die slepende ziekte, hoopvol en
optimistisch bleef tot aan haar einde aan toe.
Liefde voor haar gezin en later ook liefde voor haar
kleinkinderen en schoondochter, liefde voor haar
medemens en liefde voor haar kerkgemeenschap,
eerst de Gereformeerde kerk en later de Protestantse
Gemeente Diemen.
Op de rouwkaart staat geschreven “Tel uw zegenin
gen, tel ze één voor één”.
Nou wat Tiny betreft zijn de zegeningen ontelbaar
geweest.
Als je oude jaarboeken en/of verslagen leest of foto's
bekijkt kom je veelal de naam van Tiny tegen, vaak
ook met haar man Sjaak.
Tiny is altijd nauw betrokken geweest bij onze kerkge
meenschap in woord en daad.

VANUIT DE GEMEENTE 
Op vrijdag 26 september jl. is op 82-jarige leeftijd, na
een jarenlange slepende ziekte, overleden ons ge
waardeerd en zeer betrokken gemeentelid, Christina,
roepnaam Tiny Groot-Gortenmulder.
De afscheidsdienst, onder zeer grote belangstelling,
vond plaats op vrijdag 4 oktober in De Ontmoeting
en werd geleid door ds. Wim Brouwer.
In die dienst sprak zoon Sjaak jr. prachtige woorden
over zijn moeder en las kleinzoon Aron Psalm 23 uit de
Bijbel en zorgde kleinzoon Izak samen met zijn vader
voor de muzikale omlijsting via mooi orgelspel. Ont
roerend was het lied “je hoeft niet bang te zijn” dat
kleinzoon Ruben, begeleid door zijn vader op de
piano, zong ter ere van zijn oma.
Na de kerkdienst werd Tiny begraven op begraaf
plaats Rustoord in Diemen.
Wij wensen Sjaak sr. Sjaak jr., Lyanne, Izak, Aron,
Ruben en overige familie, en ook onze kerkgemeen
schap heel veel kracht en sterkte toe om dit verlies te
dragen.
Moge Gods kracht en troost en de mooie herinnerin
gen die we allen aan Tiny hebben ons verder helpen. 

Ze zat in het jeugdwerk, is ouderling geweest, lid van
de commissie fondsenwerving, zat in koren en nodig
de ook koren uit, hield zich samen met andere ge
meenteleden bezig met de liturgie en eredienst en
heeft zelfs het lied rondom de veertigdagentijd en
Pasen, Beelden van Hoop, vertaald naar deze tijd.
Tijdens de coronatijd belde ze altijd éénmaal per
week kwetsbare gemeenteleden op om te vragen
hoe het ging en of ze hulp nodig hadden.
Ook omtrent de toekomst van onze kerkgemeen
schap had Tiny haar eigen ideeën tot behoud van dit
kerkgebouw in de huidige vorm waar ze zich zo thuis
voelde.
 
Helaas is er nu een einde aan gekomen aan haar
leven hier op aarde en is zij nu in Gods handen, maar
mogen wij uit Geloof, Hoop en Liefde het werk dat Tiny
voor onze kerkgemeenschap allemaal heeft gedaan
voortzetten zo goed en zo kwaad als het kan.
 
Jan Elbers,
voorzitter kerkenraad

VANUIT DE KERKENRAAD 
In de kerkenraadsvergadering van oktober werd met
tevredenheid teruggeblikt op de startweek en de
startzondag in september. De startzondag, geleid
door ds. Wim Brouwer, stond in het teken van het
thema: ‘Wat is er nodig voor de eredienst’, en dan
met name van alle facetten die er komen kijken om
een kerkgemeenschap en in het bijzonder de ere
dienst in stand te houden.
Verheugend was in dat kader dan ook de bevestiging
als ouderling van Xander van Zwieten in die dienst.
Verder werden besproken de punten die van belang
zijn voor het vervolgoverleg met bestuur van EGD
omtrent eventuele verkoop van ons kerkgebouw van
EGD per 1 januari 2026.
Hierover komt een gemeenteberaad op zaterdag
middag 16 november a.s. waarover u meer leest el
ders in dit blad Binding van november 2024.
Ook blikten we vooruit op het halfjaarlijks overleg met
de kerkenraad van Duivendrecht waar we spreken
over hoe de beide kerkgemeenschappen ervoor
staan, nu en in de nabije toekomst.
Duivendrecht stevent af op inbreng van hun kerkge
bouw in een aparte stichting en aansluiting bij de PG
Amsterdam als “huisgemeente”.
Tevens werd alvast vooruitgeblikt naar de diensten in
november en december en dan met name de Vol
eindingszondag op 24 november en de Kerstvierin
gen op 24 en 25 december waarbij op kerstavond
het IKW koor uit de Watergraafsmeer medewerking
aan de dienst zal verlenen. Tiny Groot had dit koor
nog vastgelegd voor die avond die begint om 19.00
uur.
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COLLECTEN
U wordt verzocht om zelf, na afloop van de dienst, uw
gaven te deponeren in de collectezakken die hangen
in het collecterek dat staat bij de uitgang van de
Schuilplaatszaal:
 
Zwarte collectezak is voor de kerk
Groene collectezak is voor de diaconie
Rode collectezak is voor de uitgangscollecte
 
Ook kunt u natuurlijk uw gaven blijven geven via uw
eigen bankrekening, zoals velen dat de afgelopen
maanden hebben gedaan en wat mooie opbreng
sten heeft opgeleverd voor zowel kerk als diaconie.
 
U stort dan geld op de rekeningen van de diaconie
en/of kerk o.v.v. ‘Gemiste collecten’.
De rekeningnummers vindt u op de achterzijde van
het blad Binding, maar vermeld ik ook hieronder:
 
NL54 INGB 0003935599 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Diemen 
NL71 INGB 0009517449 t.n.v. Kerk Protestantse Ge
meente Diemen
NL75 INGB 0004000599 t.n.v. Pastoraat Protestantse
Gemeente Diemen;(ook eigen jeugd)
 
De landelijke collectes voor de diaconie in de maand
november 2024 betreffen: Najaarszending, Ghana,
op 3 november 2024 en Werelddiaconaat, Bolivia, op
10 november 2024.
De landelijke collecte voor de Kerk in de maand no
vember 2024 betreft: Landelijk Pastoraat op 24 novem
ber 2024.
De plaatselijke collecte voor de kerk in de maand
november 2024 betreft: Onderhoud Gebouwen op 17
november 2024.
 
Jan Elbers

GEMEENTEBERAAD 16 NOVEMBER
Op zaterdagmiddag 16 november a.s. heeft de
kerkenraad een gemeenteberaad georganiseerd
over de toekomst van de gemeente en het kerkge
bouw, waarvoor u, leden van de Protestantse Ge
meente Diemen, van harte bent uitgenodigd. Dit
gemeenteberaad begint om 14.00 uur en vindt
plaats in De Ontmoeting, Schoolstraat 8.
Op dit gemeenteberaad wil de kerkenraad de ge
meente horen over het voornemen van de kerken
raad om, onder voorwaarden, het kerkgebouw per 1
januari 2026 te verkopen aan de Evangelische Ge
meente Diemen. De voorwaarden die bij deze ver
koop moeten worden vastgelegd gaan over de ga
rantie dat de Protestantse Gemeente Diemen het
kerkgebouw kan blijven gebruiken voor de eredienst
en voor andere activiteiten. Graag willen wij zaterdag
16 november de overwegingen bij dit voornemen en
de details van dit plan uiteenzetten en uw meningen
en gedachten hierover horen. Uitgangspunt is het
streven om de Protestantse Gemeente Diemen als
gemeente nog lange tijd te laten bestaan, zonder dat
de lasten, zowel financieel als in menskracht, daar
voor te zwaar worden. We hopen dat u allen bij dit
belangrijke beraad aanwezig kunt zijn.
Wilt u vooraf al een korte samenvatting ontvangen
van hetgeen wordt besproken tijdens dit gemeente
beraad, dan kunt u hierover contact opnemen met
Jan Elbers, telnr. 698 11 30 of via de mail: elbej01@ya
hoo.com
 
De kerkenraad

SOLIDARITEITSKAS 2024

 
Bij deze uitgave van blad Binding vindt u een aparte
brief inzake uw bijdrage voor Solidariteitskas 2024. Dit
omdat een aparte brief met daarbij een acceptgiro
kaart niet meer mogelijk is vanwege afschaffen van
de acceptgirokaart.
Wij hopen dat vele gemeenteleden toch een bijdrage
ad € 10 of meer per persoon willen doen middels
overschrijving via hun eigen bankrekeningnummer
naar de rekening van de kerk t.w.
NL71INGB0009517449 t.n.v. Protestantse Gemeente
Diemen o.v.v. Solidariteitskas 2024.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 

Evenals vorig jaar is met het bestuur van de EGD af
gesproken dat vanaf zondag 5 januari 2025 t/m eind
maart 2025 de erediensten op zondag weer gehou
den worden in de Schuilplaatszaal en niet in de
kerkzaal om zo met name gas te besparen, wat de
afgelopen jaren goed is gelukt.
De diaconie meldde dat de voorbereidingen in volle
gang zijn voor de oecumenische ontmoetingsdag op
woensdag 16 oktober en de kerstviering met maaltijd
op donderdag 19 december 2024.
Ook werd medegedeeld dat de jaarrekening 2023
van de diaconie is goedgekeurd door de landelijke
PKN.
Bij het punt overlijden en zieken werd stilgestaan bij
het overlijden van Tiny Groot en dat wij, ondanks het
grote verlies voor haar man Sjaak zoon Sjaak jr. en
zijn gezin, haar dankbaar zijn voor wat zij allemaal
voor onze kerkgemeenschap heeft betekent.
 
De kerkenraad
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ROMMELMARKT VERRASSEND RESULTAAT
De eendaagse rommelmarkt op zaterdag 27 septem
ber jl. begon met één minuut stilte ter nagedachtenis
aan het overlijden die vrijdag daarvoor van Tiny
Groot.
Tiny die samen met haar man Sjaak jarenlang een
inspiratiebron was bij het organiseren en uitvoeren
van de jaarlijkse bazaar. Het verlies en het gemis die
dag van beiden woog zwaar maar het was de wens
van beiden om de rommelmarkt toch door te laten
gaan.
De rommelmarkt zelf verliep goed en alle stands
hadden prima opbrengsten.
Het nettoresultaat na aftrek van kosten en nageko
men gift en verkoop bedroeg bijna € 1.230.
Dit was in vergelijking met de 1½ dag bazaar van vorig
jaar een verrassend resultaat omdat dit slechts € 165
minder was.
De opbrengst zal worden besteed aan de kosten die
zijn en/of worden gemaakt voor de apparatuur die
nodig is om onze kerkdiensten te kunnen blijven be
luisteren via studio DMN en internet.
Dank aan alle medewerkers en met name dank aan
John Boogaard voor het opnieuw ter beschikking
stellen van zijn garagebox om spullen op te slaan en
dank aan Thijs Jongman die alle spullen vanuit de
garagebox naar de kerk vervoerde maar ook de
overgebleven spullen naar Rataplan vervoerde met
hulp van enkele gemeenteleden. 
 
Commissie Fondsenwerving.

EVIL DOES NOT EXIST
Componist Eiko Ishibashi vroeg in 2023 aan de Japan
se regisseur Ryûsuke Hamaguchi of hij beelden wilde
maken bij muziek die zij geschreven had. Dit leidde
uiteindelijk tot een volledig uitgewerkte film, met
schitterende beelden, die langzaam aan de toe
schouwer voorbij trekken.  
Het verhaal gaat over een bedrijf uit een grote stad
dat in een dorpje op het Japanse platteland een
toeristisch oord wil opzetten, waardoor schade zal
worden toegebracht aan de natuur en aan de levens
omstandigheden van de mensen die er wonen. De
bevolking, onder leiding van de rustige, maar volhou
dende Takumi, komt hiertegen in verzet. Wat volgt is
een onvoorspelbaar en aangrijpend drama over de
verhouding tussen de mens en de hem omringende
natuur.
 
Na afloop is er onder het genot van een drankje een
nagesprek.
 
Datum:   vrijdag 8 november 2024, 20.00 uur
Plaats:    De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129,
                Duivendrecht
Leiding:  Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

WOENSDAG 13 NOVEMBER 2024 TAFELEN
IN DE ONTMOETING

Op 9 oktober hebben we
genoten van een heerlijke
maaltijd met stamppot
kerrie zuurkool en pasta
pesto en een lekker toetje.
Het was weer ouderwets
gezellig.
De eerstvolgende keer dat

we elkaar weer kunnen gaan zien is op woensdag 13
november a.s. U bent dan van harte welkom om vanaf
17.00 u. weer gebruik te maken van een maaltijd die
zal bestaan uit herfstsoepen met toebehoren. De
kosten bedragen zoals gebruikelijk € 5,--.
Eind oktober zal de intekenlijst weer klaarliggen op
één van de statafels voor het buffet.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de lijst in te
vullen kunt u mij bellen voor zondag 10 november.
 
Hartelijke groet namens Tafelen in de Ontmoeting:
 
Gert Sasbrink        tel.- 06 15 36 24 40

ALZHEIMERCAFÉ AMSTERDAM-OOST-DIE
MEN / DUIVENDRECHT

Donderdag 14 november: Demen
tie en een waardig levenseinde
 
Gastspreker: Bert Keizer
 
Dementie is ongeneeslijk en eindigt
vaak in het verpleeghuis. Het is in
bijna elk stadium van de ziekte be

langrijk om na te denken over de vraag hoe je om
moet gaan met medische problemen. Aan de orde
komen: de wilsverklaring - de zin van medicatie - rea
nimatie - ziekenhuisopname - pijnstilling in de laatste
fase -palliatieve sedatie - euthanasie. 
Onze gastspreker Bert Keizer werkte vele jaren in
Amsterdamse verpleeghuizen als specialist ouderen
geneeskunde. De laatste 8 jaar werkt hij voor het Ex
pertisecentrum Euthanasie waar hij betrokken is bij
complexe euthanasieverzoeken onder andere rond
dementie. Naast zijn werk schrijft hij een column in
dagblad Trouw en boeken over filosofie en genees
kunde. 
 
Datum:  Donderdag 14 november
Plaats:   Grand Café Frankendael, Middenweg 116
Tijd:        De deur opent op 19.30, we starten om
               20:00 uur en om 21:30 uur sluiten we af.
Toegang: Gratis, inclusief koffie of thee bij
                  binnenkomst
 
Contact: Femke Schuiling van Dynamo
Tel.: 06 38 77 75 78 of
e-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
Ook kunt u voor informatie terecht bij ds. Wim Brouwer.
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ONTMOETING, BEZINNING EN INSPIRATIE
Religieuze feestdagen
 
Op donderdagmiddag 14 november zal Elsa
Aarsen-Schiering het gaan hebben over religieuze
feestdagen. Over de betekenis en oorsprong van
hoogtijdagen en feesten van verschillende godsdien
sten. Over oorsprong en gebruik van de Juliaanse en
Gregoriaanse kalender.  En over christelijke en ander
soortige jaartellingen. Een interessant onderwerp
waar veel over te vertellen valt. Ik hoop u dus te zien
op deze themamiddag.
 
Datum en tijd: donderdag 14 november,
                          van 15.00 – 16.30 uur
Plaats:              De Ontmoeting, Schoolstraat 8
Leiding:            drs. Elsa Aarsen - Schiering
Toegang:         gratis
 
De volgende themamiddagen zijn op donderdag 13
maart, donderdag 10 april, donderdag 8 mei en
donderdag 12 juni.
 
ds. Wim Brouwer en Elsa Aarsen - Schiering

CHRISTENDOM EN SLAVERNIJ
Het christendom heeft van meet af aan een houding
moeten innemen tegenover vele vormen van slaver
nij. Al in het Oude Testament komen we veel verhalen
tegen waarin slavernij een rol speelt en vinden we
wetgeving over het omgaan met slaven. In het Nieu
we Testament zien we dat de eerste christenen van
wege hun geloof moeite hadden met slavernij, maar
dat zij door hun kwetsbare positie in het Romeinse Rijk
er weinig tegen konden doen. In de loop van de
Middeleeuwen neemt de slavernij in West - Europa
weliswaar af, maar de positie van de ‘horigen’ was
vaak niet veel beter. De kerk werkte grotendeels mee
in het feodale systeem van die tijd. Vanaf de koloni
ale tijd wordt de vraag naar de legitimiteit van slaver
nij weer heel actueel. Van de zestiende tot en met de
negentiende eeuw vinden we zowel predikanten die
de slavernij rechtvaardigen, als ook die er zich tegen
verzetten.
Op deze avond verdiepen we ons eerst in enkele
slavernijkwesties uit de Bijbel. Vervolgens kijken we
naar de argumenten voor en tegen slavernij, die we
vanaf de zestiende eeuw in de kerken van West-Euro
pa en Noord-Amerika aantreffen, in het bijzonder in
Nederland.
 
Datum:  donderdag 21 november 2024, 20.00 uur
Plaats:   De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129,
               Duivendrecht
Leiding: ds. Wim Brouwer

BINGOMIDDAG ZATERDAG 23 NOVEMBER
2024
Op zaterdag 23 november a.s. van 14.00 uur tot circa
17.00 uur organiseren we weer een bingomiddag met
leuke prijzen o.l.v. Paul Germans met daarbij lekkere
hapjes in De Ontmoeting.
De kosten bedragen € 5,00 per persoon en voor kin
deren tot 13 jaar is het gratis.
We spelen twee ronden bingo waarbij de prijs van
een bingovelletje € 0,50 bedraagt.
Koffie en thee zijn gratis en voor de overige consump
ties betaalt u € 1,00 middels de bekende consump
tiebonnen die die middag verkrijgbaar zijn.
U kunt zich hiervoor opgeven via het intekenformulier
dat ligt tegenover het buffet in onze kerk De Ontmoe
ting tot zondag 17 november of belt u even Jan Elbers,
telnr. 698 11 30.
 
Commissie Fondsenwerving.

NICK CAVE
Een avond rond muziek van Nick Cave, mede naar
aanleiding van het in 2022 verschenen boek ‘Faith,
Hope and Carnage’, waarvan in 2024 de Nederland
se vertaling uitkwam, onder de titel, ‘Geloof, Hoop en
Ravage’.
Het boek is de weergave van een serie interviews van
de Australische dichter, acteur en muzikant Nick Cave
door de Ierse journalist en schrijver Séan O’Hagan.
De vaak indringende gesprekken gaan over zijn leven
en werk, waarbij de rouw om zijn zoon Arthur, die in
2015 op 15-jarige leeftijd overleed, een grote rol
speelt. Daarnaast vertelt hij over zijn ervaringen tijdens
de coronapandemie en hoe die doorwerkten in zijn
muziek.
We horen op deze avond songs van Nick Cave en The
Bad Seeds, zoals zijn band heet, vooral uit de periode
van na 2015 tot heden, en lezen fragmenten uit de
interviews over de achtergronden en betekenis van
zijn muziek.
 
Datum:  donderdag 28 november 2024, 20.00 uur
Plaats:   De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129,
               Duivendrecht
Leiding: ds. Wim Brouwer

BELUISTEREN KERKDIENSTEN VIA STUDIO
DMN EN UITZENDING GEMIST:
Heeft u problemen om uw radio op de juiste zender
te zetten voor onze zondagse digitale kerkdiensten of
werkt uw radio niet meer omdat het analoog is en
tegenwoordig alleen digitaal te beluisteren is dan
kunt u de hulp inroepen van Hans Holleman en/of
Martijn Groot die zich bereid hebben verklaard om u
hiermee te helpen. U kunt hen bereiken via het tele
foonnummer van de kerk, dat op de achterzijde van
het blad Binding staat.
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VAN DE DIACONIE
Collecte van 3 november 2024
Zending Ghana- Een sterke kerk op een kwetsbare
plek
Kinderen leren bijbellezen in hun eigen taal In de af
gelegen dorpen in Noord-Ghana zijn veel volwasse
nen nog analfabeet. Tegenwoordig gaan de meeste
kinderen in Ghana naar school. Maar in het dunbe
volkte noorden is het vaak ver lopen naar een school
en is de kwaliteit van het onderwijs een stuk minder.
De klassen zijn groot en het onderwijs Engelstalig,
terwijl kinderen thuis soms alleen een lokale taal
spreken. Ook komt de leraar niet altijd opdagen.
Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed lezen
en schrijven. Via bijbelclubs leren kinderen de Bijbel
lezen in hun eigen taal. Dat is goed voor hun leesvaar
digheid. Ze krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee
naar huis, waar hele families in contact komen met
de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen
via kinderbijbelclubs bijbellezen in eigen taal. Goed
voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze
kinderen toekomstige kerkleiders.
 
Collecte van 10 november 2024
Duurzame landbouw in de hoge Andes in Bolivia
Door klimaatverandering valt de regen in het hoge
Andesgebergte steeds grilliger. Boeren en
 boerinnen gaan samenwerken in coöperaties.
Dankzij
 waterreservoirs kunnen ze hun land irrigeren. Ze leren
inheemse groenterassen weer waarderen en biolo
gisch verbouwen. Jongeren zien weer toekomst op
het platteland. Stadsbewoners leren stadslandbouw
en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen. Het
geeft hoop dat zelfs op 4.000 meter hoogte landbouw
mogelijk is.
 
Collecte van 17 november 2024
Onderhoud Gebouwen
 
Collecte van 24 november 2024
Pastoraat, met het oog op het einde 
Pastoraat is omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop
en liefde. Aandacht geven aan mensen in de ge
meente én aan mensen daarbuiten, zoals in zieken
huizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger.
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van
pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhui
zen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven
een belangrijk thema: aandacht geven, een luiste
rend oor, en woorden van troost en bemoediging
kunnen voor hen veel verschil maken. 

GIFT HULPVERLENING IN HET MIDDEN-OOS
TEN.
Namens de Protestantse Gemeente Diemen hebben
we een gift van € 250,-- gedaan aan het Rode Kruis
ten behoeve van de hulpverlening aan mensen in
nood in het Midden-Oosten. Miljoenen mensen in
Gaza, Israël, Libanon, Syrië en de Westelijke Jordaan
oever zijn volledig afhankelijk voor voedsel, water en
medische zorg van hulporganisaties. Het Rode Kruis
werkt nauw samen met plaatselijke afdelingen van
de Rode Halve Maan die de hulpverlening verzorgt.
 
De Diaconie.

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
In januari krijgen voedselbanken in Nederland te
weinig voedsel om alle gezinnen die van hen afhan
kelijk zijn van voedsel te voorzien. Er is vooral een tekort
aan een aantal houdbare producten. Vandaar dat
we voor dit goede doel willen inzamelen.
We vragen uw bijdrage in de vorm van lang houdba
re etenswaren.
Hierbij kunt u denken aan groente en fruit in blik of
glas, aardappelpuree, pasta, rijst, saus, koffie, thee,
vruchtensap, broodbeleg enz. We zamelen in vanaf
1 december t/m 5 januari. Alvast bedankt voor uw
bijdrage.

AANKONDIGING KERSTVIERING VOOR
GEMEENTELEDEN
Op donderdag 19 december is het voornemen, dat
de diaconie weer een kerstviering voor gemeentele
den organiseert.
De datum kunt u vast noteren. Vanaf december kunt
u zich opgeven.

COLLECTEOPBRENGSTEN

Diaconie:   
Diaconie algemeen 216,65
Zending   15,00
Werelddiaconaat Colombia   15,70
Kerk:  
Kerk Algemeen 368,30
Eigen Pastoraat   30,00
Missionair werk   60,85
JOP   18,05

Voor de maand september 2024 waren die opbreng
sten als volgt:

 
Alle gevers heel hartelijk dank!
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