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KERKDIENSTEN
Kerkgebouw: De Ontmoeting,
Schoolstraat 10.
 
Zondag 3 maart 2024
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
uit A'dam Zuidoost
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 10 maart 2024
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: Paul Germans
 
Zondag 17 maart 2024
10:00 uur: Ds R.J. Bakker
uit Amsterdam-Sloten
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Zondag 24 maart 2024
Palmzondag
10:00 uur: Ds. W.H. Brouwer
Organist: Linus Hesselink
 
Witte Donderdag 28 maart 2024
Viering Heilig Avondmaal
19:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Sjaak Groot jr.
 
Goede Vrijdag 29 maart 2024
19:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Paul Germans
 
Stille Zaterdag 30 maart 2024
Vesperdienst
19:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Paul Germans
 
Zondag 31 maart 2024
Pasen
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Sjaak Groot jr.
m.m.v. Koor The Revivals uit Almere
 
Zondag 7 april 2024
10:00 uur: Drs. E.E. Aarsen-Schiering
Organist: Paul Germans
 
Alle diensten t/m palmzondag
worden gehouden in Schuilplaats
zaal i.p.v. in de kerkzaal
 

GENESIS 1 – 11: EEN OVERZICHT 
In de diensten van de afgelopen en komende tijd besteed ik veel aan
dacht aan delen uit het boek Genesis, met name de eerste hoofdstuk
ken. Ook de schildersgroep heeft zich door deze verhalen laten inspire
ren. Hieronder als achtergrond een kort overzicht van de eerste hoofd
stukken van dit bijzondere Bijbelboek.
 
Het boek Genesis begint met ‘het scheppingsverhaal’, over de schep
ping in zes dagen, gevolgd door een dag waarop God rust van zijn
scheppende werk. De volgorde van wat geschapen wordt komt in grote
lijnen overeen met het proces waarvan we nu weten dat het zich over
een heel lange periode heeft voltrokken. Voor een deel geeft het verhaal
aan wat men in de tijd van het schrijven dacht over het ontstaan van
alles. Maar daarbij gaat het niet om een wetenschappelijke verhande
ling; er bestonden meer scheppingsverhalen naast elkaar, en dat vond
waarschijnlijk niemand raar. In Genesis 2 lijkt er dan een tweede
scheppingsverhaal te beginnen, waarbij, anders dan in Genesis 1, de
mens geschapen wordt voordat de planten en de dieren er zijn. Bij het
samenstellen van het boek Genesis was deze tegenstrijdigheid blijkbaar
geen bezwaar. De reden hiervoor is dat men de verhalen van begin af
aan als deel van de Thora zag, waarin de mens verhalen (soms met
variaties) en geboden aangereikt krijgt om het leven op aarde goed te
laten zijn. “God zag dat het goed was”, staat er steeds in Genesis 1: de
mens moet het goed zien te houden. Over wat er daarbij verkeerd kan
gaan en over hoe het wel zou kunnen, gaan al deze verhalen.
 
Het vaak zo genoemde ‘tweede scheppingsverhaal’ is dan eigenlijk ook
geen tweede scheppingsverhaal, maar een toespitsing van het eerste
scheppingsverhaal op de mens. Genesis 1 beschreef de schepping van
de kosmos, de aarde en de natuur en eindigde met de schepping van
de mens. Vanaf Genesis 2 wordt er als het ware ingezoomd op die mens,
en begint het verhaal van de geschiedenis van de mensheid.  Ook dat
begint goed, met  Adam en Eva in de Hof van Eden. Maar dan wordt
alles anders.
 
Op grond van de niet al te beste ervaringen met die mens, vertelt Ge
nesis vanaf hoofdstuk 3 over wat er allemaal mis kan gaan, en is gegaan.
Allereerst is dat het feit dat de mens als God wil zijn en overal de contro
le over wil hebben, waarna God niet meer nodig zou zijn (Genesis 3 over
Adam, Eva, de slang en het eten van de vrucht van de boom van
kennis van goed en kwaad.)  In feite proberen Adam en Eva God uit de
Hof van Eden te verdrijven, maar het eindigt ermee dat ze zelf verdreven
worden. Vervolgens wil de mens macht hebben over de ander, zodat
deze alleen nog maar voor hem nuttig is of anders verdreven of gedood
moet worden (Genesis 4 over Kain en Abel).
 
Genesis 3 en 4 horen dicht bij elkaar, als een tweeluik. In Genesis 3 gaat
het over de breuk tussen de mens en God, in Genesis 4 over de breuk
tussen de mens en zijn broeder.
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VAN DAG TOT DAG IN
MAART
 vr.   1 Jeremia 19:10-15
 za.   2 Psalm 19
 zo.   3 Jeremia 26:1-9
 ma.   4 Jeremia 26:10-19
 di.   5 Psalm 102:1-15
 wo.   6 Psalm 102:16-29
 do.   7 2 Petrus 2:1-10a
 vr.   8 2 Petrus 2:10b-22
 za.   9 Psalm 122
 zo. 10 Jeremia 29:1-14
 ma. 11 Jeremia 29:15-32
 di. 12 Johannes 6:1-15
 wo. 13 Johannes 6:16-29
 do. 14 Johannes 6:30-40
 vr. 15 Johannes 6:41-59
 za. 16 Johannes 6:60-71
 zo. 17 Jeremia 31:27-40
 ma. 18 Jeremia 32:1-15
 di. 19 Jeremia 32:16-25
 wo. 20 Jeremia 32:26-35
 do. 21 Jeremia 32:36-44
 vr. 22 Psalm 118:1-16
 za. 23 Psalm 118:17-29
 zo. 24 Marcus 11:1-11
 ma. 25 Psalm 2
 di. 26 Psalm 40
 wo. 27 Marcus 14:1-11
 do. 28 Marcus 14:12-31
 vr. 29 Marcus 14:32–15:47  
 za. 30 Jeremia 33:1-11
 zo. 31 Marcus 16:1-8

VANUIT DE GEMEENTE 
Opnieuw zijn in de afgelopen periode twee bekende gemeenteleden
overleden.
 
Op 31 januari 2024 overleed op 79-jarige leeftijd ons gewaardeerd
gemeentelid Gerrit Nannen (roepnaam Gert) Groeneveld.
Gert was, naast een trouwe kerkganger, al enige jaren voornamelijk
bekend als lid van de commissie fondsenwerving waarbij hij, samen met
zijn vrouw Annette, hielp bij het organiseren van diverse kerkelijke acti
viteiten zoals de bazar en de bingomiddagen. Na een snel afnemende
gezondheid is hij toch nog onverwacht overleden.
De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 9 februari jl. in de aula
van begraafplaats De Nieuwe Ooster.
 
Op 15 februari 2024 overleed op 94-jarige leeftijd ons gewaardeerd
gemeentelid Joukje Paulusma – van der Molen.
Joukje was altijd een trouw kerkganger tot haar geestelijke gezondheid
het niet meer toeliet. Ook heeft zij veel vrijwilligerswerk gedaan voor de
Gereformeerde Kerk in Diemen en daarna bij de Protestantse Gemeen
te Diemen. Door haar dementie was zij al enige tijd woonachtig in
woonzorgcentrum Berkenstede waar zij ook is overleden.
De dienst van afscheid werd gehouden op zaterdag 24 februari jl. in
onze kerk geleid door ds. Wim Brouwer. Aansluitend is zij in besloten fa
miliekring overgebracht naar het crematorium.
 
Wij wensen de familie Groeneveld en de familie Paulusma, overige fa
milie en bekenden  heel veel sterkte en Gods troost toe bij het verwerken
van dit verlies. Beide overleden gemeenteleden zijn ingeschreven in het
boek van overledenen van onze gemeente.
 
Ook bidden en denken wij aan andere gemeenteleden die getroffen
zijn door ziekte of aan het revalideren zijn en wensen hen heel veel
sterkte, beterschap en Gods troost toe. 
Speciaal denken wij aan Tiny Groot die binnenkort een zeer zware
operatie moet ondergaan.

(Over zusters wordt niet gerept in deze hoofdstukken, maar het lijkt me
dat het hier gaat om alle mogelijke intermenselijke relaties). Op zondag
3 maart zullen we ons in dit bekende, maar moeilijk uit te leggen verhaal
van Kaïn en Abel, verder verdiepen.
 
De verhalen over de schepping, Adam en Eva in en uit de Hof van Eden,
en hun kinderen, Kaïn, Abel en Seth, worden afgesloten met een lijst van
de nakomelingen (eerstgeboren zonen) van Seth, in Genesis 5. Kaïn
wordt niet meer genoemd, van wie de nakomelingen in Genesis 4 zijn
vermeld.
Hierna begint in Genesis 6 het verhaal over Noach, dat maar liefst vier
hoofdstukken beslaat: letterlijk en figuurlijk een overvloedig verhaal dat
eindigt in Genesis 9, opnieuw gevolgd door een lijst met nakomelingen,
namelijk van Noach, in Genesis 10.
Daarna volgt in Genesis 11 het verhaal van de toren van Babel: de
mensheid doet het opnieuw verkeerd, maar wordt er niet om vernietigd
zoals bij de zondvloed. Genesis 11 sluit weer af met een lijst van nako
melingen van Sem, één van de zonen van Noach. Die nakomelingen
werden ook al genoemd in Genesis 10, maar deze lijst volgt alleen de
lijn van nakomelingen die via Arpachsad en Peleg uitkomt bij Abraham.
 
In Genesis 11,27 begint dan een nieuw deel van Genesis met de ge
schiedenis van Abraham.
 
ds. Wim Brouwer

BESTE GEMEENTELEDEN
Wij willen u allen bedanken voor de
vele vele  lieve kaarten en lieve
woorden tijdens het condoleren
op donderdagavond 8 februari
jongstleden.
Ongelooflijk snelle achteruitgang
daarop volgend het overlijden van
mijn lieve man GERT vader en opa 
heeft ons allen verrast.
Nogmaals dank voor uw medele
ven.
 
Annette Groeneveld.
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VANUIT DE KERKENRAAD 
In februari 2024 was er een relatief korte kerkenraads
vergadering waarin de gebruikelijke zaken aan de
orde kwamen.
Wel was het verheugend dat een gemeentelid zich
heeft aangemeld om eventueel ambtsdrager te wil
len worden en onze kerkenraad wil komen versterken.
De voorzitter van de kerkenraad en ds. Wim Brouwer
zullen binnenkort een gesprek met hem voeren om te
kijken wat hij voor onze gemeente kan betekenen. U
wordt hierover nader geïnformeerd.
Daarnaast werden bij het onderwerp pastoraat de
gemeenteleden besproken die zijn overleden en
degenen die ziek zijn of weer thuis om verder te reva
lideren.
.
De kerkenraad.

COLLECTEN
U wordt verzocht om zelf, na afloop van de dienst, uw
gaven te deponeren in de collectezakken die hangen
in het collecterek dat staat bij de uitgang van de
Schuilplaatszaal:
 
Zwarte collectezak is voor de kerk
Groene collectezak is voor de diaconie
Rode collectezak is voor de uitgangscollecte
 
Ook kunt u natuurlijk uw gaven blijven geven via uw
eigen bankrekening, zoals velen dat de afgelopen
maanden hebben gedaan en wat mooie opbreng
sten heeft opgeleverd voor zowel kerk als diaconie.
 
U stort geld op de rekeningen van de diaconie en/of
kerk o.v.v. ‘Gemiste collecten’.
De rekeningnummers vindt u op de achterzijde van
het blad Binding, maar vermeld ik ook hieronder:
 
NL54 INGB 0003935599 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Diemen 
NL71 INGB 0009517449 t.n.v. Kerk Protestantse Ge
meente Diemen
NL75 INGB 0004000599 t.n.v. Pastoraat Protestantse
Gemeente Diemen;(ook eigen jeugd)
 
De landelijke collecten voor de Diaconie in de maand
maart 2024 betreffen:
Voorjaarzending, Libanon, op 3 maart 2024;
Zending, Indonesië op 10 maart 2024,
Zending Rwanda op 17 maart 2024;
Werelddiaconaat, Colombia op 31 maart 2024;
De landelijke collecten voor kerk in de maand maart
2024 betreft: Missionair Werk  op 24 maart 2024,
De plaatselijke collecte voor de kerk in de maand
maart 2024 betreft: Onderhoud Gebouwen op don
derdagavond 28 maart 2024;
Op Goede Vrijdag, 29 maart 2024 en Stille zaterdag
op 30 maart 2024 Geen collecten;
 
Jan Elbers

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 10 maart , de vierde zondag van de
veertigdagentijd (zondag ‘Laetare’ =Verheug u)
staan we stil bij het thema ‘Jezus als priester’.  Koning,
priester en profeet zijn drie belangrijke functies in de
Bijbel. Jezus heeft kenmerken van alle drie: hij is zowel
koning, priester als profeet. Jezus’ priesterschap is in
het bijzonder het onderwerp van de ‘Brief aan de
Hebreeën’. Dit is eigenlijk geen brief, maar een lange
preek over het priesterschap van Jezus. Een priester
is iemand die ‘bemiddelt’ tussen God en de mensen.
Hij bidt om vergeving voor de mensen (en voor zich
zelf) en probeert hen met God te verzoenen; omge
keerd geeft hij Gods genade, vergeving en zegen
door aan de mensen. De schrijver van de ‘Brief aan
de Hebreeën verwijst enkele keren naar de priester
Melchisedek die in Genesis 14 Abraham zegent. Deze
priester wordt gezien als een voorafschaduwing van
Jezus. Daarom lezen we in deze dienst naast He
breeën 5, 1 – 10 ook Genesis 14, 17 – 20.
 
Op zondag 17 maart, de vijfde zondag van de
veertigdagentijd (zondag ‘Judica’ = Spreek recht)
gaat ds. R.J. Bakker uit Amsterdam voor. Op deze
zondag gaat het onder meer over ‘Jezus als koning’.
Voor het schildersprojekt is een gelijkenis over het
koninkrijk van God als uitgangspunt gekozen, de
gelijkenis van het onkruid in de akker (Matteüs 13, 24 –
30)
 
Op zondag 24 maart is het Palmzondag en staan we
aan het begin van de Stille Week. Het thema is nu
‘Jezus als profeet’. Profeten maken meestal gebruik
van het woord, maar soms laten ze ook iets zien door
een handeling. Jezus beeldt een profetie van Zacha
ria uit door op een ezel de stad Jeruzalem binnen te
gaan en ook de daaropvolgende ‘schoonmaak’ van
het tempelplein moeten we zien als een profetische
handeling. De intocht is die van een messiaanse ko
ning en Jezus’ aanwezigheid in de tempel herinnert
aan zijn priesterschap: zo zien we op deze zondag het
profetische, koninklijke en priesterlijke van Jezus’
leven samenvallen. We lezen in deze dienst Marcus
11, 1- 19 én Hebreeën 11, 1 - 16, een terugblik op de
verhalen uit Genesis die voor een deel eerder in de
veertigdagentijd aan de orde kwamen. Dit is de
laatste dienst in de Schuilplaatszaal, vanaf Witte
Donderdag zijn we weer in de kerkzaal, waar alle
schilderijen van de voorafgaande zondagen te zien
zullen zijn.
 
De diensten van Witte Donderdag (28 maart),
Goede Vrijdag (29 maart), Stille Zaterdag  (30
maart) en Pasen (31 maart) worden dit jaar geleid
door drs. Elsa Aarsen – Schiering. Zelf hoop ik in deze
periode in Duivendrecht voor te gaan. Nieuw is een
vesper op Stille Zaterdag.  Een korte dienst waarin
wordt stilgestaan bij de wake bij het graf van Jezus.
Ook op zondag 7 april gaat drs. Elsa Aarsen –
Schiering voor in de dienst.
 
ds. Wim Brouwer
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BELUISTEREN KERKDIENSTEN VIA STUDIO
DMN EN UITZENDING GEMIST
Heeft u problemen om uw radio op de juiste zender
te zetten voor onze zondagse digitale kerkdiensten of
werkt uw radio niet meer omdat het analoog is en
thans alleen digitaal te beluisteren is dan kunt u de
hulp inroepen van Hans Holleman en/of Martijn Groot
die zich bereid hebben verklaard om u hiermee te
helpen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer
van de kerk, dat op de achterzijde van het blad Bin
ding staat.
 
Gebleken is dat u de kerkdiensten via Studio DMN ook
nog kunt beluisteren als u op een zondag niet in de
gelegenheid was om de kerkdienst te volgen. Dit kan
alleen als u in bezit bent van laptop, i-pad en/of
computer. U gaat dan naar www.studiodmn.nl en klikt
op uitzending gemist. Daarna klikt u op zondag en
vervolgens scrolt u naar oecumenische dienst, zo
wordt onze kerkdienst vermeld, van een bepaalde
zondag. De dienst is dan te beluisteren in twee delen
t.w. van 10.00 uur tot 11.00 uur incl. nieuwsbericht van
die zondag en deel 2 vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur.
Zelfs de dienst van de recente zondag is 's middags
al te beluisteren via uitzending gemist.

BAZAAR 2024 UITGESTELD
Traditioneel zouden wij in april de jaarlijkse bazaar
organiseren. Echter door onvoorziene omstandighe
den binnen onze commissie is het helaas niet moge
lijk om de bazaar in april van dit jaar te houden.
We trachten of het wellicht mogelijk is om de bazaar
of iets dergelijks te organiseren in september, oktober
van dit jaar maar dit blijft afhankelijk van de beschik
baarheid van onze commissieleden in die periode.
We zullen u blijven informeren omtrent doorgang van
de bazaar en eventuele andere activiteiten zoals
bingomiddag met maaltijd en /of tuinbarbecue.
 
Namens de commissie Fondsenwerving
Jan Elbers

AKTIE KERKBALANS 2024
Tot en met februari 2024 zijn inmiddels toezeggingen
gedaan voor een bedrag van € 33.501 bij een begroot
bedrag van € 37.250.
Daarnaast worden maandelijks ook nog bijdragen
gestort waarvoor nog geen toezegging is binnenge
komen. Al met al alvast weer een hoopvol begin van
2024 waarbij tot op heden voor een bedrag ad € 2.660
meer is toegezegd dan in 2023 en slechts een verla
ging ten opzichte van 2023 ad € 365.
Een ieder weer heel hartelijk bedankt dat u naar uw
mogelijkheden geeft voor de kerk van morgen.
College van Kerkrentmeesters.

PIANOKWARTET SPEELT MOZART EN
SCHUMANN

António Carrascal, piano
Marta Madara Papãne, viool
Teresa Caleiro, altviool
Silvia Gira, cello
 
Programma:
Mozart: Piano Quartet No. 1 in G minor, K. 478
I Allegro
II. Andante
III. Rondo (Allegro)
 
Schumann: Piano Quartet in Eb Major, Op. 47
I. Sostenuto assai – Allegro ma non troppo
II. Scherzo: Molto vivace – Trio I – Trio II
III. Andante cantabile
IV.Finale: Vivace
 
Organisatie: Stichting Kleinoot
Datum: 3 maart 2024
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Plaats: De Kleine Kerk (Duivendrecht)
Entree: € 12,
Kaartverkoop: Aan de zaal
Reserveren: www.stichtingkleinoot.nl

COLLECTEOPBRENGSTEN

Diaconie:   
Diaconie algemeen 275,30
Binnenlands diaconaat      25,50
Voedselbank   10,00
Zending   45,00
Kerk:  
Kerk Algemeen 442,22
Onderhoud Gebouwen      21,90
JOP   23,30

Voor de maand januari 2024 waren die opbrengsten
als volgt:

 
Alle gevers heel hartelijk dank!
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ALZHEIMERCAFÉ
14 maart: 
Dementie en Mantelzorg
Zorgen voor iemand met
dementie kan veel vragen.
De relatie die je hebt met
je dierbare, verandert
vaak intens. Hoe ga je
daar mee om? Dat is voor
iedereen verschillend. Maar
het kan helpend en troos
tend zijn om te horen hoe
dat proces bij een ander is
verlopen. Vanavond gaan

we in gesprek met een ervaringsdeskundige: Ron
komt vertellen over hoe hij jaren voor zijn vrouw Mattie
heeft gezorgd.
 
Datum: Donderdag 14 maart
Plaats: Grand Café Frankendael, Middenweg 116
Tijd: De deur opent op 19.30, we starten om 20.00 uur
en om 21.30 uur sluiten we af.
Toegang: Gratis, inclusief koffie of thee
 
Contact:
Femke Schuiling van Dynamo
Tel. 06 38 77 75 78
E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
Ook kunt u voor informatie terecht bij ds. Wim Brouwer.
 
U bent van harte welkom in het Alzheimer Café. Het
Alzheimer Café is voor mensen met dementie en hun
naasten; mantelzorgers, familieleden, buren, profes
sionals en vrijwilligers uit zorg- en welzijn sector en
andere geïnteresseerden.

11E POËZIEFESTIVAL: THEMA DE VIER
SEIZOENEN
 
 
 
 
 
Stichting Kleinoot organiseert in samenwerking met
De Kleine Kerk het Elfde Poëziefestival, met dit jaar als
thema ‘De Vier Seizoenen’. Leden van de poëzie
groep van De Kleine Kerk lezen gedichten, afgewis
seld met muziek.
 
Datum: Donderdag 21 maart 2024, 19.30uur
Leiding: Gerie Bouman

12 YEARS A SLAVE
12 Years a Slave is een historische film,
geregisseerd door Steve McQueen
en gebaseerd op de autobiografie
‘Twelve Years a Slave’ uit 1853 van
Solomon Northup, waarin deze ver
slag doet van zijn leven als slaaf. De

film gaat over Solomon Northup die als vrij man in New
York in 1841 wordt ontvoerd om verkocht te worden
als slaaf in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij
krijgt daar onder de naam ‘Platt’ de identiteit van een
weggelopen slaaf. Eerst komt hij terecht op een ka
toenplantage met een relatief mild regime; later wordt
hij doorverkocht naar een plantage waar slaven
zwaar mishandeld worden. Dankzij een Canadese
timmerman die tegen slavernij is, lukt het om contact
te leggen met zijn familie en vrienden in New York. 12
jaar nadat hij als slaaf verkocht werd komen die hem
eindelijk redden en kan hij proberen zijn leven als
echtgenoot en vader in het Noorden te hervatten.
De film won in 2014 een Oscar voor de Beste Film. De
prijs werd in ontvangst genomen door producent en
acteur Brad Pitt. In totaal won de film drie Oscars.
Na afloop van de film is er onder het genot van een
drankje een nagesprek.
 
Datum: Vrijdag 12 april 2024, 20.00 uur
Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer

THEMAMIDDAG: ‘MESSIAH’ VAN G.F. HAN
DEL (2)
Op donderdagmiddag 14 maart, van 15.00 – 16.30
uur,  organiseren we weer een ‘themamiddag’. We
gaan dan  verder met de ‘Messiah’ van G.F. Handel,
waaraan we in het najaar ook al aandacht gaven.
We kwamen toen niet uitgebreid aan het derde en
laatste deel van dit oratorium toe, waarin we teksten
vinden uit de Eerste Brief van Paulus aan de Korintiërs,
hoofdstuk 15, over de opstanding. We luisteren naar
fragmenten uit dit derde deel, en horen ook muziek
van andere componisten bij dezelfde teksten uit I
Korintiërs 15. Ook als u de eerste middag over de
Messiah in het najaar niet heeft bijgewoond, kunt u
deze middag goed volgen; ik zal een korte samenvat
ting ‘van het voorafgaande’ geven. 
 

De volgende themamiddagen zijn op donderdag 11
april (geleid door drs. Elsa Aarsen – Schiering, over
‘heiligen’), donderdag 16 mei (geleid door mij, over
het leven en de muziek van Rachmaninoff, met onder
meer delen uit zijn ‘Vespers’ (All-Night Vigil), en ten
slotte donderdag 13 juni (geleid door drs. Elsa Aar
sen – Schiering).
 
Alle middagen beginnen om 15.00 uur en duren tot
16.30 uur, en vinden plaats in de Oudekerkzaal van
De Ontmoeting.
 
ds. Wim Brouwer
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VAN DE DIACONIE
Collecte van 3 maart 2024

Predikanten opleiden voor het Midden -Oosten
Christelijke instellingen in
Libanon hebben een regi
onale functie en de theo
logische opleidingsinstitu
ten in Beiroet leiden predi
kanten op voor het hele
Midden-Oosten. Wilbert van
Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde
Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en
werkt er als theologiedocent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger
en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun
geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor
te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en
kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing
en er zijn cursussen theologie voor leken en voor be
langstellenden uit andere religieuze tradities. Theolo
gische instituten in Libanon willen daarmee de chris
telijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteu
nen in aanwezigheid en getuigenis.
 
Collecte van 10 maart 2024

Sterke vrouwen in de kerk
De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië
spelen een belangrij
ke rol in de samenle
ving, vooral in de af
gelegen gebieden
waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht
functioneren. Veel vrou
wen nemen sociale
en pastorale taken
op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea
in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij
kunnen een diaconale of maatschappelijke training
volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naai
les. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrou
wen voor over gezonde voeding.
 
Collecte van 17 maart 2024

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese
predikanten maken leerzame stripverhalen voor kin
deren, die ze via
scholen en ker
ken verspreiden.
De stripverha
len gaan over
bijbelverhalen 
maar ook over
allerlei thema's
zoals gezond
heid, voeding,
christelijke normen en waarden.

Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen.
Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en
kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk
in een land waar men nooit meer een genocide wil
meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken
verspreiden, waaronder steeds twee boeken over
nieuwe onderwerpen.
 
Collecte van 24 maart 2024

Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om
het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te
vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse
uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initia
tieven om naar buiten ge
richt kerk te zijn.
Een voorbeeld hiervan is
een Passionpakket, in sa
menwerking met Alpha
Nederland, waarmee ker
ken met buurtbewoners
een avond kunnen organi
seren en over de betekenis
van Pasen door kunnen
praten. Ook breder wordt
er extra verdieping aange
boden met een magazine
en online.
 
Collecte van 31 maart 2024

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor
horeca
In het noorden van Colombia komen steeds meer
toeristen naar de Ca
raïbische kust. Kans
arme jongeren die
op zoek zijn naar
werk, kunnen in hun
eigen omgeving leren
hoe ze aantrekkelijke
en gezonde maaltij
den kunnen koken,
onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen
ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in
hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een
eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de
horecasector.

BEDANKT!
In de afgelopen periode hebben we lang houdbare
voedselwaren ingezameld voor de Voedselbank
Diemen. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd en
wel twee dozen met spullen voor mensen die dit nodig
hebben.
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om bij
te dragen, dan kunt u overwegen om een donatie te
doen aan de Voedselbank. Het rekeningnummer is
NL78INGB0004896340 t.n.v. Voedselbank Diemen.
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